
Jongeren vragen 
Heb jij vragen over de Bijbel, het geloof of andere persoonlijke (levens-) vragen? 
We hopen natuurlijk dat je deze aan je ouders of een familielid kunt en wilt stellen. Vind je dat 
moeilijk? Dan kun je ook altijd terecht bij je wijkouderling, verenigingsleider of bij degene waar je 
catechisatie van krijgt. Zij willen je graag helpen! 
Is deze drempel te hoog voor je? Je kunt je vragen ook stellen via jongerenvragen@gergemlisse.nl  
Een kerkenraadslid met veel affiniteit voor jongeren zal via de mail op je vraag reageren en proberen 
samen met jou naar antwoorden te zoeken. Uiteraard wordt je vraag vertrouwelijk behandeld. Dus 
schroom je niet! 
We hopen van harte dat jij met je levensvragen niet rond blijft lopen, maar dat je weet dat er 
mensen zijn die je, zonder vooroordeel, willen helpen en er voor je zijn! 
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