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1. Welkom en opening

Exodus 14: 19-22

19. En de Engel Gods, Die voor het heir van Israél ging, vertrok en ging achter hen; de
wolkkolom vertrok ook van hun aangezicht, en stond achter hen.

20. En zij kwam tussen het leger der Egyptenaars, en tussen het leger Israéls; en de wolk was
gelijk duisternis en verlichtte den nacht; zodat de een tot den ander niet naderde den
gansen nacht.

21. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de HEERE de zee weggaan, door
een sterken oostenwind, dien gansen nacht, en maakte de zee droog, en de wateren werden
gekliefd.

22. En de kinderen Israéls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge; en de
wateren waren hun een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand.

2. Samenzang:

Wilt heden nu treden voor God, den Heere,
Hem boven al loven van harte zeer,

En maken groot Zijns lieve namens eere,
Die daar nu onzen vijand slaat terneer!

3. Groep len1/2

Zingen:

Alweer 80 jaar is Nederland bevrijd

Alweer 80 jaar zijn wij vrij.

Dankbaar zijn wij op deze bijzondere 5 mei
Maar nooit vergeten wij die oorlogstijd.
Hoera voor onze koning, hoera de koningin
Oranje boven klinkt het nu!

Hoera voor onze koning, hoera de koningin
Oranje boven klinkt het nu!

Alweer 80 jaar is Nederland bevrijd

Alweer 80 jaar zijn wij vrij.

4. Samenzang: Psalm 72: 11

Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen;
Men loov' Hem vroeg en sp3;

De wereld hoor', en volg' mijn zangen,
Met Amen, Amen na.



5. Groep 4/5

Gedicht

6. Samenzang: Neerland en Oranje

Neerland en Oranje,

Eén in vreugd en rouw.
Altoos bleef Oranje

’t Volk van Neerland trouw.
Altijd stond Oranje

Pal voor Nederland.

God bescherm Oranje

En ons vaderland.

God bescherm Oranje

En ons vaderland.

7. Groep 3/4

Zingen:

Voor Neérland een lied op een krachtige toon

Voor 't land dat ik liefheb, voor 't land waar ik woon
Dat al wat ik min in zijn grenzen omsluit

Waar al mijn geluk en mijn blijdschap ontspruit

Klein is dat land maar met eer klinkt zijn naam
Nederlands daden meldt roemvol de faam

't Is klein maar bood weerstand aan dreigend geweld
En vaak bleef het meester op zee enin ‘t veld.

8. Groep 6

Zingen:

Komt wil allen nederknielen,
Biddend God met diep ontzag.
Smeken dat Zijn heil’ge zegen,
Rusten moog’ op deze dag.

Dat Hij steeds ons Nederland,
Moog’ beschermen met Zijn hand.
Dat Hij steeds ons Nederland,
Moog’ beschermen door Zijn hand.



God heb dank dat Gij ons spaarde,
Ons het koninklijk gezin.

Houd hen en de troon ons samen
Eén van hart en één van zin.

Blijf de vorst en Vaderland

Leiden door Uw trouwen hand.
Blijf de vorst en Vaderland

Leiden door Uw trouwen hand.

9. Groep 3
Vijf mei (Naar Mies Bouhuys)

Als er eens een rover kwam
Die van jou je speelgoed nam,
Die van jullie eten at

Enin alle laden zat

En tot slot van jullie dak

De vlag van rood wit blauw
Naar beneden halen zou

En vertrappen met de hak

Van zijn grote spijkerschoen
Wat, vraag ik, zou jij dan doen?

Vechten zou je, met je handen,
Met je voeten, met je tanden
Alle vriendjes die je had
Vochten mee zo hard ze konden
Tot die rover vastgebonden

In een hok gevangen zat

Ha, het huis was weer van jou,
Mét de vlag van rood-wit-blauw

Een keer is het echt gebeurd:
't Hele huis vol spijkerhakken.
Onze vlag kapotgescheurd,
Maar we kregen ze te pakken.
Net als jullie zouden doen,
Vechten, vechten alle dagen
Deden hier de mensen toen.
Tot de vijand was verslagen.



Met de mei-lucht blinkend blauw
Boven Nederland en jou,

Met de vlag weer hoog in top,

Want die boze droom is over.

Laten we de Heere danken,

Want Hij was en is ons steeds nabij.
Hij brengt in ons hart de ware vrede
Zijn nabijheid maakt je werkelijk vrij!

Samenzang:

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,

Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet.

Vrees toch geen nood! 's Heeren trouw is groot,
En op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

10. Groep 5

Het Achterhuis van Anne Frank

11. Samenzang: Blijf bij mij Heer"

Blijf bij mij, Heer', want d' avond is nabij.

De dag verduistert, Heere, blijf bij mij!

Als and're hulp m' ontbreekt, geluk m' ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

12. Groep 7

Zingen: Kumah Adonai (Psalm 3)

Refrein:
Kumah Adonai, Hoshieni Elohai. 8 Sta op, HEERE, verlos mij, mijn God.
La'Adonai hayeshuah; 9 Het heil is des HEEREN;

Al amcha birchatecha. Uw zegen is over Uw volk.



Koli El Adonai ekra, 5 Ik riep met mijn stem tot den HEERE,
ya'aneni mehar kodsho en Hij verhoorde mij van den berg Zijner
heiligheid.

Koli el Adonai ekra,

ya'aneni mehar kodsho.

Rabim omrim, omrim le'nafshi, 3 Velen zeggen van mijn ziel:

Ein yeshuatah lo Hij heeft geen heil bij God.

Koli El Adonai ekra,

ya'aneni mehar kodsho

Refrein
Atah Adonai magen ba'adi, 4 Doch Gij, HEERE, zijt een Schild voor mij,
ke'vodi umerim roshi. mijn Eer, en Die mijn hoofd opheft.

Atah Adonai magen ba'adi,

ke'vodi umerium roshi.

Mah rabu, mah rabu tzarai, 2Hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd,
rabim kamim alai. velen staan tegen mij op!

Atah Adonai magen ha'adi,

ke'vodi umerium roshi.

Refrein

13. Intermezzo

14. Groep 7/8

Wisselgedicht “Oorlog — Verzet — Bevrijding”

Gedicht oorlog

Refrein:

Sta op, verlos ons Heer’ Gij hebt, o God, weleer Getoond voor ons te waken.
Gedicht verzet

Refrein:

Onze haters onderdrukt; En ons aan 't gevaar ontrukt; U sloeg hen op de kaken, Verbrekend
onverwacht Hun tanden door Uw macht; Wij hebben de overhand verkregen.
Gedicht bevrijding

Refrein:
Gij, HEER, alleen, Gij zijt Verwinnaar in den strijd, En geeft Uw volk den zegen.



15. Samenzang: psalm 72: 1

Geef, HEER’, den koning Uwe rechten,
En Uw gerechtigheid

Aan 's konings zoon om Uwe knechten
Te richten met beleid.

Dan zal Hij al Uw volk beheren,
Rechtvaardig, wijs en zacht;

En Uw ellendigen regeren;

Hun recht doen op hun klacht.

16. Groep 8

Presentatie over: de meidagen, de aanval in het noorden, Anne Frank, Hannie Schaft, het
verzet, John Steel, hongerwinter.

17. Sluiting

18. Wilhelmus van Nassouwe (staande)

Wilhelmus van Nassouwe Mijn schild ende betrouwen
ben ik, van Duitsen bloed, zijt Gij, o God mijn Heer,

den vaderland getrouwe op U zo wil ik bouwen,

blijf ik tot in den dood. Verlaat mij nimmermeer.

Een Prinse van Oranje Dat ik doch vroom mag blijven,
ben ik, vrij, onverveerd, uw dienaar t'aller stond,

den Koning van Hispanje de tirannie verdrijven

heb ik altijd geéerd. die mij mijn hart doorwondt.



