
Garama, 8 juni 2023

Beste gemeente, familie en vrienden,

De weken gaan zo vlug en in Guinee lijken ze soms nog 

vlugger te gaan! De tijd voor verlof is alweer gekomen. 

Deze laatste week is er een van inpakken, afronden, 

overdragen en loslaten. Toch wil ik eerst nog een brief 

schrijven naar jullie. 

Vandaag is het precies 11 jaar geleden dat ik in Garama 

aankwam. Ik herinner me de warmte nog. Oef, wat was 

het warm! Wat heb ik die nacht liggen zweten in het 

toen onbekende gastenhuis. Er was alleen een ventilator 

die enigszins verkoeling bracht. Ik herinner me dat ik 

het land prachtig vond, maar ook dat ik heel erg slaap 

had na al het afscheid nemen. Ik herinner me de kinde-

ren nog die een welkomstlied voor mij zongen. Prach-

tig. Wat ik later hoorde was dat zij niet een welkomst-

lied zongen, maar het afscheidslied voor de familie Van 

Linden die nog een paar weken te gaan hadden voor 

het definitieve afscheid van de Mogofin kwam. Ik zie de 

snuitjes nog voor me, van de kinderen die ondertussen 

groot en sommige volwassen zijn geworden. Zij leven 

al heel wat jaren weer in Nederland en met nieuwe ge-

zinnen zijn er andere kinderen gekomen die mij tante 

noemen.
In de achterliggende twaalf jaar is er veel gebeurd. Te 

veel om op te noemen. Maar het is goed om nu ook iets 

te vertellen van nú!

De vrouwengroep die ik lesgeef geeft me steeds weer 

vreugde. Hun trouwe komst verblijdt me keer op keer. 

Er zijn een paar nieuwe vrouwen bijgekomen en er zijn 

ook vrouwen afgehaakt. Gelukkig zijn dat er weinig. De 

ene zegt dat ze niet zo’n zin meer heeft, terwijl ik van 

een andere kant hoor dat haar man het niet meer goed-

vindt. De andere vrouw is zo vaak in de hoofdstad dat 

ze nauwelijks nog in Garama is. En als ze er is, komt ze 

niet. Jammer. Maar wie weet; zij kunnen het wel losla-

ten, maar bidt u mee of het geleerde, de Bijbelse bood-

schap, hen niet loslaat? 

De animateurs (lekenleraren) hebben in het droge sei-

zoen alfabetiseringsonderwijs gegeven in twee dorpen. 

In het dorp Masimoya was voor de tweede keer een der-

de klas. Het is het eerste dorp dat twee keer een volledig 

alfabetiseringsprogramma heeft doorgelopen. En met 

succes! Er waren er velen bij die echt goed konden le-

zen, rekenen en schrijven. Er was een meisje bij, ik denk 

dat ze zo’n jaar of 17 is, die het zo goed heeft gedaan 

dat ze in één jaar heeft leren lezen en schrijven terwijl 

ze echt nooit naar school is geweest! Op de dag van de 

diploma-uitreiking was ze naar de dokter omdat ze ziek 

was. Op de foto haar vader met het diploma van zijn 

dochter. Bidt u mee of zij in de toekomstige kerk een rol 

mag spelen? 
In het andere dorp krijgt een grote groep vrouwen les. 

Zij ondernemen samen zaken als zeep maken en het 

land bebouwen. Een man uit het zuiden van het land 

is de leider van de groep. Hij heeft de vrouwen al jaren-

lang bemoedigd om te gaan leren lezen en schrijven. 



Dit jaar waren er twee opties: de zending of een pro-

gramma dat uitgaat van een bauxietmaatschappij. 

De man, zelf christen, is blij dat de zending het les-

programma verzorgt. 
Bidt u mee of zij méér dan woorden mogen leren 

lezen, zodat ze met hun hart mogen verstaan wàt ze 

lezen? 

Ik dank jullie hartelijk voor het meeleven op ver-

schillende manieren. Door een kaart die gestuurd 

is, door een appje, door het geven van giften, maar 

vooral voor uw gebeden. Bidt u mee dat het gestrooi-

de zaad onder de Mogofin mag opschieten en vrucht 

dragen? Ogenschijnlijk is er geen verandering, toch 

zie ik af en toe iets van het werk oplichten. Het lijkt 

nog ‘ondergronds’ aanwezig te zijn. Ik heb hoop! 

Hoop op grond van Gods Woord. En hoop op wat ik 

hier en daar verneem.
En nu is de tijd gekomen om een poosje het werk in 

Guinee los te laten en naar Nederland te gaan voor 

verlof. Op 21 juni hoop ik in Nederland aan te ko-

men voor een verlof van drie maanden. Een periode 

van onderzoek en contacten, van rust en bezinning. 

Met hartelijke groet en wie weet tot ziens,
Fennie

Reserveert u alvast de datum voor de gemeenteavond 

in Rijssen? Dinsdag 5 september! Zie D.V. de kerkbo-

de voor de locatie en tijd. 
En komt u ook naar de zendingsdag in Gorinchem? 

Dat is zaterdag 1 juli! Zie www.zgg.nl.
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