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Drie avonden over de brief van Jakobus. Deze keer 
inleiding en H.1

Voor de pauze:

• Achtergronden van de Joodse Christenen waaraan Jakobus 
schrijft.

• Wie is Jakobus de Rechtvaardige?
• Globale indruk van de brief en de plaats in het NT.
• H.1:1-18: Opwekking om staande te blijven bij beproevingen en 

verleidingen.

Na de pauze:

• H.1:19-27: Groepsgesprek. Niet alleen hoorders maar ook 
daders

• Evaluatie en afsluiting.



Aan wie 
schrijft 
Jakobus deze 
brief?

• Het zijn voor Jakobus ‘mijne – geliefde – broeders’.

• Ze worden aangeduid als ‘de twaalf stammen die in 
de verstrooiing zijn’. Het zijn Joden die de Heere Jezus 
als Messias hebben erkend en Hem zijn gaan volgen. 
Moeilijk!

• Ze blijven Joden in hun beleving van de godsdienst 
(sabbath, besnijdenis, kosjher eten, gebedskleed in 
synagoge ). 

• (Deze Joden-christenen zijn uit beeld geraakt in de 
Vroege kerk.)

• Er zijn (nog) geen gelovige heidenen die zich bij hen 
willen voegen.

• In deze brief geen uiteenzetting van de leer, geen 
verwijzingen naar het leven van Jezus, meer 
praktische punten voor de heiliging.



Wie is Jakobus 
de 
Rechtvaardige?

• Hij is de leider van de grote gemeente in 
Jeruzalem.

• Hij is in achting bij al het volk (Flavius Josephus) 
vanwege zijn rechtvaardig leven.

• Hij schrijft deze brief (rond 46) en is rond 50 een 
van de leiders van het apostelconvent (Hand.15). 
Had veel vertrouwen van apostelen.

• Hij is familie van de Heere Jezus:
• De Kanttekeningen zeggen dat hij een neef 

was van Jezus.
• BMU: Jakobus is de broer van de Heere Jezus. 

Markus 6.
• De inhoud van de brief lijkt veel op de Bergrede.



Vreugde als er 
beproevingen 
komen.

• Jakobus weet dat de Joden te maken krijgen met 
‘beproevingen’ en ‘verzoekingen’. In het Grieks is 
dat hetzelfde woord ‘peirasmois’. 

• Beproevingen worden door God gebruikt om onze 
standvastigheid in het geloof te beproeven.

• Welke beproevingen zijn dat geweest? Van 
buitenaf ? Of meer binnen de gemeenschap ? Er 
zijn problemen tussen rijken en armen binnen de 
synagoge. 

• Hoe moet onze houding zijn als er beproevingen 
komen? Acht het voor enkel vreugde ( grote 
vreugde ).

• Bij Griekse filosofen (Stoïcijnen) heerste enkel 
berusting/gelatenheid.



De vrucht 
van het lijden

• Het lijden roept op tot lijdzaamheid: geduldig 
(ver)dragen. Dat vraagt uithoudingsvermogen. 
Volharding. Leren alles van God te verwachten en 
hopen op Zijn verlossing.

• Dat resulteert in een ‘volmaakt zijn’. (niet 
zondeloosheid). Het leidt tot geestelijke rijpheid 
en oprechtheid. We doen ons werk zo getrouw 
mogelijk en willen geen enkele aanstoot geven.

• Deze standvastigheid krijgen we niet van onszelf, 
maar die werkt de Heilige Geest in ons.

• De Geest geeft vastberadenheid om vol te 
houden, maar soms is dat met een schreeuw 
vanuit de diepte.



Het vragen om 
wijsheid

• Beproevingen zijn soms zo zwaar dat we 
schreeuwen om hulp en redding tot God.

• Dat lezen we in vers 5: we vragen wijsheid 
hoe we moeten volhouden in tijden van 
beproevingen. God schenkt die hulp: mild en 
overvloedig. Hij komt niet terug op onze 
zonden en wegzakken in moedeloosheid.

• We moeten die hulp wel in geloof 
(vertrouwen) bidden en niet met een 
vertwijfeld of halfslachtig hart. ‘Wie zijn hand 
aarzelend uitsteekt, kan nooit een 
vastbesloten handdruk verwachten’.

• Vers 8 wijst op een halfslachtig gebeuren. 
‘God is best, maar we houden Hem voor ‘t 
lest’



Standhouden 
in de 

verzoeking. 
H.1:12-15

Vers 12 spreekt over de prijs die de gelovigen 
ontvangen als ze standvastig zullen zijn in de 
beproevingen en de verzoekingen. 

Die prijs is de kroon des levens, het eeuwige 
leven. Die kroon is geen verdienste, maar genade 
van God. God houdt ons vast.

In vers 13 komt de verzoeking ter sprake. Die komt 
niet van God, maar van de Satan, de Verzoeker 
(Matth.4:1). Hij is de verleider.

De verzoeking maakt ons niet tot zonde, maar het 
ingaan op de verzoeking maakt ons tot schuld en 
zonde. (Jezus is ook verzocht geweest).



Waar komt 
de 
verzoeking 
vandaan?

• De verzoeking komt niet van God! God is goed 
en Hij werkt het kwaad niet. Hij verzoekt 
niemand. God heeft een afkeer van het 
kwaad.

• Wie werkt nu het kwaad bij ons? Jakobus 
noemt daarbij niet de Satan. Kanttekening 51. 
‘Hoewel de Satan en de wereld ons tot kwaad 
aanlokken, zo zouden ze niets kunnen doen 
als onze boze lusten daar niet bij kwamen’. 

• Iedereen wordt verzocht door de begeerte en 
de verlokking daartoe. De begeerte is de weg 
waardoor de zonde gedaan wordt.

• Als de zonde gedaan wordt, baart dat de 
dood. Wij zijn schuldig.



Kunnen we 
standhouden 
tegen de 
zonde?

• Ja, Jezus leert ons te bidden: ‘Leid ons niet 
in verzoeking, maar verlos ons van de 
boze’. We moeten bij Jezus blijven.

• Dat vraagt een waakzaam leven tegen het 
kwaad. Gebed.

• Zoek in de Bijbel hoe er tegen het kwaad 
en de Satan gestreden wordt.

• Vermijd de discussies wat nog net wél kan 
in het meegaan met de wereld, wees 
radicaal in het afwijzen van de zonde.

• Streef naar oprechte toewijding aan God.



Waar 
moeten 

we onze 
redding 

zoeken?

Alle zegeningen komen van God. De Vader van de 
(hemel)lichten.

Het goede komt dus niet van ons! In Christus komt God 
naar ons toe met de verkondiging dat in Hem alle goeds te 
vinden is. Joh.3:16.

De grote gave die God kan schenken is de wedergeboorte. 
Die gebeurt niet door ons, maar naar Zijn wil. 

Het middel van de wedergeboorte is Gods Woord. Het 
woord ‘baren’ laat zien dat we in Christus nieuwe mensen 
worden.

De joden uit de diaspora zijn de eerste geheiligden vóór 
andere volkeren.



Rijk of arm: 
wat is beter? 
H.1:9-11

• Er zijn bij de Joden armen, helemaal weggezakt in de 
verdrukking. Die mogen roemen in de wetenschap dat 
ze een kind van God geworden zijn. Met en in Christus 
kunnen we alle beproevingen doorstaan,

• Er zijn bij deze Joden ook rijken, die geen verdrukking 
en beproeving kennen. Hoe moeten zij zich gedragen? 
Vragen om een nederig hart. Telkens letten de 
kortheid van het leven. Zie vs. 10.

• Ook de rijke moet beseffen dat de rijkdom bij het 
sterven hem niets kan baten. Rijk zijn is niet zondig, 
als je maar zorgt dat je rijk bent in God.

• Zo kunnen verdrukten en rijken beiden beseffen wat 
nodig is.



Niet alleen 
hoorders, 
maar ook 
daders

• Groepsopdracht: Lees met elkaar in kleine 
groepen H.1: 19-27

• Noteer welke daden Jakobus opnoemt in 
dit gedeelte. Welke daden van toen 
worden nu nog gedaan?

• Noteer welke idealen of plichten wij als 
christen nu van grote waarde achten.

• Wat kan dit gedeelte van de brief van 
Jakobus ons nu nog leren?
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