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Bekering van Paulus



Paulus

• Kreeg als speciale 
roeping het evangelie 
tot de heidenen te 
brengen. 

• Gods genade is niet 
alleen voor de joden, 
maar ook voor de 
heidenen. Zij moeten 
binnengebracht voordat 
Gods rijk komt.



Paulus’ zendingsmethode

• Prediking: aansluiten bij 
het bekende.

• Eerst de Jood (synagoge) 
en dan de Griek 
(godvrezenden)

• Werken in een team
• Werkte in grote steden –

volgde Romeinse wegen
• Tegenstand en volharding ‐

lijden
• Networking ‐ brieven



Paulus’ leven
• Zoon van een streng 

orthodoxe jood (Hand. 23:6) 
uit de stam van Benjamin 
(Fil. 3:5). Saul of Saulus, 
betekent: de afgebedene.

• Paulus (kleine of geringe) 
Griekse naam, wordt vanaf 
Hand. 13 gebruikt. Waarom 
doet Lukas dit?

• Was Romeins staatsburger

• Studeerde de wet onder 
Gamaliël. Een rabbijn mocht 
geen geld vragen, dus was 
daarnaast leerwerker.

• In het jaar 30 begint zijn 
openbaar optreden, dit was 
een gebruikelijke leeftijd.

• Maakte tenminste 3 
zendingsreizen.

• Ongeveer 60 na Chr. noemt 
hij zich een oud man. 
(Filemon 9)



Levensloop van de apostel Paulus
• 1 geboorte
• 31 bekering 
• 31‐33 verblijf in Arabië
• 33 eerste verblijf in Jeruzalem
• 33‐45 verblijf in Syrië en Cilicië
• 45 komst te Antiochië
• 46‐48 eerste zendingsreis 
• 48 apostelvergadering in Jeruzalem
• 48‐52 tweede zendingsreis (bezoek aan Korinthe)
• 52 vierde verblijf in Jeruzalem
• 52‐57 derde zendingsreis – 1‐2Kor en Romeinen
• 57 vijfde verblijf in Jeruzalem ‐ gevangenneming
• 57‐59 gevangen te Caesarea
• 59‐60 reis naar Rome als gevangene
• 60‐62 gevangen te Rome 
• 62‐63 vierde zendingsreis ???
• 63‐64 tweede gevangenschap te Rome 



Zendingsreizen van Paulus



Brieven van Paulus
13 brieven noemen Paulus als afzender (soms 
met anderen)

1. Romeinen
2. 1Korinthe
3. 2 Korinthe
4. Galaten
5. Efeze
6. Filippenzen
7. Kolossenzen
8. 1 Thessalonicenzen
9. 2 Thessalonicenzen
10. 1 Timotheüs
11. 2 Timotheüs
12. Titus
13. Filemon

De volgorde is niet chronologisch;
De volgorde lijkt ook door de lengte bepaald.

Gevangenisbrieven (in de gevangenis
Geschreven)
1. Efeze
2. Filippenzen
3. Kolossenzen
4. Filemon

Pastorale brieven
1 Timotheüs
2 Timotheüs
Titus

Onbekende brieven van Paulus
‐Eerste brief aan Korinthe
‐Tranenbrief aan Korinthe
‐Brief aan Laodicea



Chronologie van Paulus’ brieven

46‐48 eerste zendingsreis Galaten
48‐52 tweede zendingsreis 1‐2 Thes
52‐57 derde zendingsreis  Kol, 1‐2Kor Rom 

Efeze
57‐59 gevangen te Caesarea Filemon, Ef Kol
60‐62 gevangen te Rome  Filemon, Ef. Kol
63‐64 tweede gevangenschap  1‐2 Tim, Titus

te Rome 



Uitlegkundige regels van brieven

• Brieven en epistels. Echte brieven zijn alleen 
bedoeld voor de geadresseerde. Bij Epistels 
kreeg de vorm veel aandacht (retoriek) omdat 
ze voor een groot publiek bestemd waren. 

• Misverstand: brieven zijn gemakkelijk te 
begrijpen en toepassen.



Brieven en briefvorm

‐ naam van de afzender(s)  1:1
‐ Naam van de geadresseerden   1:6,7
‐ Groet (genade en vrede ….)   1:7
‐ Gebed of dank voor de geadresseerden  1:8‐17
‐ het eigenlijke briefdeel; het eerste deel meestal 
over de situatie; het tweede vermaningen. 1:18 –
15:33

‐ groeten 16:1‐24
‐ een zegenbede   15:33; 16:24



Brieven als gelegenheidsdocumenten

De brieven zijn allen vanuit een 
specifieke Situatie geschreven naar 
een andere Specifieke situatie.
Ze zijn geschreven n.a.v van een 
speciaal probleem wat wij meestal 
niet kennen. Paulus had berichten 
gekregen en reageert daarop in de 
brieven.
Omdat wij die problemen niet 
kennen, is het lezen van een brief te 
vergelijken met het luisteren naar een 
telefoongesprek. Dan bedenk je uit 
het antwoord dat je hoort, wat de 
persoon aan de andere kant van de 
lijn waarschijnlijk gezegd zal hebben.



Brieven als gelegenheidsdocumenten

Paulus roert onderwerpen aan, die hem ter ore zijn gekomen, waar hij anders 
nooit over geschreven zou hebben. Het is helemaal op de praktijk gericht.
De brieven zijn geen preken of theologische verhandelingen.
Je moet je goed verdiepen in de historische situatie. Wat gebeurde er en waarom 
reageert de apostel erzo op.



Uitlegregels

• Het lichaam van de brief bestaat vaak uit 
lange zinnen. Efeze 1:3‐14 vormen één zin!

• Om de betekenis scherp te krijgen, moet je de 
hoofdzin volgen en alle bijzinnetjes even 
weglaten. 



uitlegregels

1. Een tekst kan nooit iets voor ons betekenen wat 
het voor de oorspronkelijke lezers niet had 
kunnen betekenen.

2. Alleen als onze omstandigheden gelijk zijn aan 
die vroeger, kunnen we het gedeelte direct op 
ons toepassen.

3. Een moeilijke vraag is wat cultureel gebonden is 
en wat niet meer speelt. Is er een onderliggend 
principe dat we kunnen toepassen?



De Romeinenbrief

• Rome was de wereldstad 
uit de oudheid.

• De hoofdstad en centrum 
van het Romeinse rijk.

• Er woonden veel joden.
• Vanaf 30 verering van de 

keizer als god na zijn 
dood.

• Vanaf 90 
christenvervolging.



Romeinen 
Paulus, die het apostelambt vooral bediend heeft onder de 
heidenen, 1:5, 13-14; 15:16.

Schrijver:

Waarschijnlijk vanuit Korinthe, aan het einde van de derde 
zendingsreis (56-58 n. Chr.).

Tijd:

de gemeente te Rome, niet door Paulus zelf gesticht; een 
gemeente van heiden- en Jodenchristenen.

Adres:

Eén heilsweg voor jood en heiden: de rechtvaardiging van 
de goddeloze. De relatie tussen joden- en heidenchristen 
is een belangrijk thema.

Thema:



Het oude Rome



Het Colosseum
o.a. gebouwd onder Nero en daarna door 10.000 joodse slaven



Waarom schrijft Paulus aan deze 
gemeente? 1

Hij stelt zichzelf en Zijn boodschap (van de rechtvaardiging 
door het geloof alleen) daarom voor aan de gemeente 

zodat er wederzijds vertrouwen kan ontstaan.

Hij wil hen bezoeken en dienen met het evangelie. 
Rom.1:8‐15. Hij wil door hen geholpen worden om naar 

Spanje te gaan om daar het evangelie te brengen. 
Rom.15:23 vv.



Waarom schrijft Paulus aan deze 
gemeente? 2

• Hij weet al veel over de gemeente (zie onderwerpen en 
groeten). Paulus wil de relatie tussen joden en 
heidenchristenen verbeteren.

• De kerk was aanvankelijk een joods‐christelijke gemeente. 
In 49 bepaalde Claudius dat de Joden Rome moesten 
verlaten (vanwege ongeregeldheden omwille van Chrestos). 
Na Claudius’ dood in 54 keerden de joden weer terug naar 
Rome. De re‐integratie van joden in de nu 
heidenchristelijke gemeente ging stroef.

• Overkoepelend thema: bemiddelen in de relatie tussen 
heiden‐ en jodenchristenen.



Indeling Romeinenbrief
Inhoud van de brief

1:1-17 Inleiding
1:18-3:20 De openbaring van Gods toorn over heidenen en Joden
3:21-5:21 De openbaring van Gods gerechtigheid in Christus; 

ontvangen door het geloof
6:1-8:39 Het leven door het geloof in Christus ; geleid door de Heilige Geest
9-11 Het geheimenis van Israël; verkiezing en verwerping
12:1-15:13 Vermaningen tot liefde en elkaar aanvaarden
15:14-16:27 Slotwoord

Kerntekst : Rom. 1: 16,17

Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid 
een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve (Evangelie) geopenbaard uit geloof tot 
geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Ellende – verlossing – dankbaarheid zijn hier terug te vinden



Thema’s in de Romeinenbrief

1. Heiden en jood zijn zondaren voor God (1‐3)
2. Geloof en rechtvaardiging (4,5)
3. De oude en de nieuwe bevrijde mens (6‐8)
4. de relatie tussen jood en heiden (9‐11)
5. Leven van de christenen‐ heiliging (12,13)
6. onderlinge verdraagzaamheid (14,15)
7. Groeten – onderlinge verbondenheid (16)



Thema’s uit Romeinen
Relatie joden‐ en heidenchristen

‐ Rom.1‐3 zowel jood als heiden staan schuldig voor God. De joden 
hebben weliswaar de wet, maar omdat ze die niet houden, staan ze 
ook schuldig voor God.
‐ Zowel jood als heiden kunnen zalig worden door geloof in Christus en 
leven door de Geest. De besnijdenis en wetswerken spelen geen rol.
‐ In het verleden was Israël Gods uitverkoren volk om Gods Naam in de 
wereld uit te dragen.
‐ Israël is nog Gods volk hoewel ze Gods Gezalfde grotendeels hebben 
verworpen; hun ongeloof is tot zegen voor de heidenen, maar eens zal 
Israël zalig worden. Tot jaloersheid verwekken.
‐ Rom.14,15 sterken en zwakken moeten elkaar aanvaarden in Christus 
en elkaar niet oordelen over voedsel, heilige dagen etc. (slaat wsl. op 
heiden en jood)



Thema’s uit Romeinen
De reddende gerechtigheid van God

Rom.1:16,17 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is 
een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst de Jood, en ook 
de Griek.Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit 
geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het 
geloof leven.

Rom.3:21,22 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 
zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten: Namelijk de 
rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Wat God doet door Jezus demonstreert Gods rechtvaardigheid. God toont 
genade voor de hele mensheid, voor jood en heiden. God biedt de joden 
redding door het geloof in hun Messias; en God biedt de heidenen dezelfde 
middel tot redding. 



Romeinen 1 ‐ 3
• De inleiding loopt uit op het thema van de brief in 
Rom.1:16,17. Het gaat om Gods reddende 
gerechtigheid.

• In Rom.1:18‐32 tekent Paulus de zonde van het 
heidendom. Mogelijk geïnspireerd door Korinthe. 
Afgoderij en homoseksualiteit zijn de 2 in het oog 
springende zonden. De opsomming in 1:29‐31 is 
kenmerkend voor Paulus.

• In Romeinen 2 en 3:1‐20 tekent Paulus de zonden van 
het jodendom. Het hebben van de wet betekent niet 
dat je rechtvaardig bent, als je de wet niet volmaakt 
houdt. 

• Paulus’ onderwijs begint met de boodschap dat alle 
mensen zondaren zijn en Gods oordeel waard zijn. 



Romeinen 4
Abram als voorbeeld van geloof

• Abram leefde 400 jaar voordat de wet gegeven werd 
en was rechtvaardig voor God. De rechtvaardigheid kan 
dus niet door de wet zijn.

• Abram werd rechtvaardig verklaard voor zijn 
besnijdenis; rechtvaardigheid komt ook niet door de 
besnijdenis.

• Rechtvaardig door het geloof betekent in een goede 
(verbonds)relatie met God zijn. Het is vergeving en 
herstel van de relatie (adoptie). 

• Het geloof van Abraham richtte zich op Gods belofte, 
toen het onmogelijk leek. Tegen hoop op hoop.

• Zo moeten we geloven in Christus.



Romeinen 5:1‐11
Roemen in genade alleen

• De goede relatie met God is vrede, die vast is 
en die ons laat roemen in God.

• Al moeten de geloven lijden om Christus’ wil, 
dit maakt hen sterker en doet hen hopen.

• God had de gelovigen lief toen ze nog 
zondaars waren, en zal hen zeker behouden 
nu ze gelovigen zijn geworden.



Romeinen 5:12‐21
Adam en Christus – oude en nieuwe mensheid

• Geloof is vertrouwen op Christus. Christus is de 
Behouder van Zijn volk. Zijn dood verzoent de 
schuld en bevrijdt van zonde en dood en herstelt 
de relatie met God.

• In Adam erven we slavernij aan de zonde en de 
dood.

• In Christus erven wie in Hem zijn het leven, 
genade en vrede.

• De rijkdom van de genade van Christus gaat de 
diepte van het oordeel in Adam ver te boven.



Romeinen 6
De gemeenschap met de opgestane Christus 

maakt vrij van de macht van de zonde

• Wie is Christus is, is gestorven aan de zonde en leeft 
een nieuw leven met Hem. Daar wijst ook de symboliek 
van de doop op.

• Wie in de zonde verder leeft, misleidt zich en heeft 
geen gemeenschap aan Christus.

• Hoewel de gelovige de zonde nog ervaart, moet hij 
vasthouden aan wie hij in Gods oog is geworden.

• De gelovige mag nu God en zijn naaste dienen en de 
verleiding tot zonde weerstaan door de kracht van de 
Heilige Geest.



Romeinen 7
Verlost van het vonnis en de macht van de wet –

maar de wet is onmachtig ons te bevrijden

• Doen wij de wet teniet door het geloof? Die vraag 
behandelt Paulus in dit hoofdstuk.

• Gelovigen zijn niet meer onder de wet maar onder 
de genade. Ze zijn gestorven aan de wet.

• De wet is wel goed, maar omdat niemand ze 
houden kan, brengt ze alleen dood.

• De zonde woont in ons vlees en al willen we niet 
zondigen, we feilen te leven zoals we willen.



Romeinen 8
Het nieuwe leven in de Geest

• Dit hoofdstuk vormt een contrast met 
hoofdstuk 7. Daar werd het leven in het vlees 
getekend, hier het leven in de Geest. Wat door 
de wet onmogelijk was, is mogelijk door de 
Geest.

• Het leven in de Geest is leven als kinderen.
• Leven in de Geest is temidden van vervolging 
leven in hoop op de komende heerlijkheid.

• Niets kan scheiden van de liefde van Christus.


