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RechtvaardigingRomeinen 3:21‐31Romeinen 1‐827‐9‐23

Israëls toekomstRomeinen 11:11‐24Romeinen 9‐118‐11‐23

EenheidRomeinen 14:13‐23Romeinen 12‐1520‐12‐23

Verdeeldheid en tucht1 Kor.51Kor.1‐631‐1‐24

Huwelijk en Chr. 
vrijheid, avondmaal

1 Kor.11:17‐341Kor.7‐1114‐2‐24

Geestesgaven en 
opstanding

1Kor.131Kor.12‐1620‐3‐24



Korinthe
Christen zijn – toen en nu

Schematische inhoud van de eerste  Korinthebrief

1 Korinthe 1 tot 4: Waarschuwing tegen verdeeldheid in de gemeente
1 Korinthe 5 Niet straffen van een broeder die met zijn stiefmoeder leeft
1 Korinthe 6 Rechtszaken voor heidense rechters verboden 

1 Korinthe 7 levenstaat niet veranderen
1 Korinthe 8 -10 Het eten van aan afgoden geofferd vlees
1 Korinthe 11:1-16 Kleding/positie van de vrouw in de samenkomst
1 Korinthe 11:17-34 Ontheiliging van het Heilig Avondmaal

1 Korinthe 12 - 14 De gaven van de Heilige Geest
1 Korinthe 15 De opstanding uit de doden op de laatste dag
1 Korinthe 16 De collecte voor de christenen in Jeruzalem –

reisplan



1 Korinthe 12 – 14
Wie is de beste christen?

 Ook vandaag verlangen veel gelovigen naar een leven 
dichterbij God; naar een leven waarin Gods kracht sterk 
openbaar komt; naar een leven in de zekerheid en in de 
kracht van de Geest; naar vurige liefde en vurig 
gezamenlijk gebed. Wie kan lauw zijn en toch tevreden?

 Waarom spreekt Paulus over de gaven van de Geest?

 Sommige Griekse gelovigen spraken in tongen en 
oefenden andere gaven van de Geest, en  zij voelden 
zich beter dan andere gelovigen.

 De meeste onder u is degene die dient. Daartoe geeft 
God gaven. De vraag is niet: waar krijg ik het meeste, 
maar waar kan ik het meeste dienen.



Gave van de Geest

In de profeten Jeremia (31), Ezechiël (36) en Joël (2) wordt 
de Geest beloofd als de grote gave van de eindtijd.

Niet in de plaats van Jezus, maar als bewijs aan het kruis 
de overwinning op satan is behaald en God geheel 
verzoend en dat het rijk van God doorgebroken is.

Hij zal de wet van God in het hart schrijven, zodat Gods 
kinderen van harte God zullen gehoorzamen en Zijn wil 
doen.



Gave van de Geest

In de Bijbel is de Heilige Geest Zelf de grote Gave van God 
in de laatste dagen. God woont weer bij/in de mens zoals in 
het paradijs.

Natuurlijk werkte de Geest ook al in het Oude Testament. 
Speciaal in koningen en profeten.

Maar toch verhouden OT en NT zich als WET en GEEST.



Gave van de Geest

Johannes de Doper was de aankondiger van Gods 
koninkrijk en de laatste dagen. 

Ik doop u wel met water , maar Die na mij komt 
zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen ….

De eerste die werd gedoopt met de Geest was 
Christus bij Zijn doop. 

Daarna werd Hij degene die met de Geest doopt!

Hand.2: bekeert en gelooft het evangelie en u zult 
de gave van de Heilige Geest ontvangen.



Gave van de Geest

De dag voor Zijn dood heeft Jezus Zijn discipelen verteld 
dat als Hij verhoogd zal zijn, Hij de Trooster, de Heilige 
Geest zal zenden, om hen te leiden en de kracht van Zijn 
Rijk zal laten ervaren.

Joh. 16 vertelt ons dat de Geest:

- de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en 
oordeel

- de discipelen in alle waarheid zal leiden en hen 
Christus’ woorden indachtig maken



Gave van de Geest

Op de pinksterdag wordt de belofte vervuld, de Geest wordt 
uitgestort.

- De profetieën vervuld

- De voorzegging van Johannes de Doper vervuld

- Jezus’ belofte van de Trooster vervuld



Gave van de Geest

De doop van de kerk met de Geest – de Geest komt in de 
kerk wonen en de genadeschatten uitdelen, de kerk mag 
delen in de overwinning van Jezus.
Hij komt met de tekenen van 
- Geluid van een stormwind
- Vurige tongen op hun hoofden
- Spreken in andere talen

- Zijn inwoning draagt vrucht in de gelovigen, Gal.5:22
- Hij komt met een variëteit aan gaven



Gave van de Geest

De Geest is de Geest van zending.

Hij geeft de discipelen kracht van de hemel om het 
evangelie te kunnen prediken tot aan het eind van 
de aarde. Hand.1:8

Het hele boek Handelingen gaat daarover. (laatste 
woord: onverhinderd!

De brieven in het NT tekenen het werk van de Geest 
als de Geest die de gemeenschap met God en 
Christus werkelijkheid maakt.

Zijn werk is in het bijzonder de gelovigen heiligen en 
laten groeien in Christus



Gave van de Geest

De vrucht van de Geest vinden we opgesomd in 
Galaten 5:22,23:

Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, 
vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 

Elk kind van God moet hieraan te herkennen zijn.



Genadegaven (charismata)
Ef.4:11Rom.12:6‐81Kor.12:29,301 Kor.12:281 Kor.12:8‐10

ApostelenProfetieApostelenApostelenWoord van 
wijsheid

ProfetenDienenProfetenProfetenWoord van 
kennis

EvangelistenLerenleraarsLeraren Geloof

Herders en 
leraars

VermanenKrachtenKrachtenGenezing, 
krachten

UitdelenGezondmakingGenezingProfetie

Leiding gevenTalenBehulpsels
regeringen

Onderscheiding 
van geesten

barmhartigheidUitlegging van 
talen

talenTalen en 
uitlegging



Gaven van de Geest in Korinthe

1Kor.1:4-8 
Ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de 
genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;5 
Dat gij in alles rijk zijt geworden in Hem, in alle 
rede en alle kennis; 6 Gelijk de getuigenis van 
Christus bevestigd is onder u; 7 Alzo dat het u aan 
geen gave ontbreekt, verwachtende de openbaring 
van onze Heere Jezus Christus. 8 Welke God u ook 
zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te 
zijn in de dag van onze Heere Jezus Christus.



De gaven in 1 Korinthe 12:4-11
trinitarisch

4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest; 5 
En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere; 
6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, 
Die alles in allen werkt.

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven 
tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door de Geest gegeven het woord der wijsheid, 
en een ander het woord der kennis, door dezelfde Geest; 9 En een 
ander het geloof, door dezelfde Geest; en een ander de gaven der 
gezondmakingen, door dezelfde Geest. 10 En een ander de 
werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander 
onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en 
een ander uitlegging der talen.

11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan 
een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil.



Doop met de Geest
1Korinthe 12 vers 13

 Beeld van één lichaam met vele lichaamsdelen.

 De Geest die verschillende gaven uitdeelt, heeft ook 
bewerkt dat de gemeente één lichaam is.

 Ze zijn door de Geest

 -tot één lichaam gedoopt

 -in één Geest gedrenkt

 Paulus veronderstelt dat de doop met de Geest 
plaatsvindt in de waterdoop.

 Dus geen pinksterervaring met tongentaal.



De gaven en het lichaam

1 Kor.12 gebruikt het beeld van de kerk als lichaam van 
Christus waarin verschillende leden of lichaamsdelen zijn, 
die elkaar aanvullen en zo een functionerend lichaam 
vormen.

De vrucht moet elk christen hebben.

Elk christen ontvangt ook gaven van de Geest maar elk 
christen weer andere.

Er is niet één gave die elk christen hebben moet volgens de 
Bijbel

Niemand kan zich boven de ander verheffen vanwege de 
ontvangen gaven.



Gave van de Geest

Waartoe dienen de gaven?

Tot opbouw van het lichaam van Christus.

Voor het dienen van elkaar met het Woord van God en door 
de liefde.

Voor het leiding geven aan de gemeente.

Ze zijn niet op onszelf gericht.



Gave van de Geest

De gaven apart:

Predikanten, ouderlingen, diakenen, evangelisten, zijn 
gaven van de Geest aan de gemeente.

Ook gaven van muzikaliteit, van creativiteit, van omgaan 
met kinderen, en het schoonmaken van het gebouw zijn 
gaven van de Geest voor de opbouw van de kerk.



Gave van de Geest

Andere gaven waren openbaringsgaven:

Deze waren ook heel belangrijk toen het NT er nog niet 
was. 

De gave van spreken en uitleg van andere talen.

(teken dat het evangelie ook voor niet-joden was)

Het woord der wijsheid en de profetie.

Volgens 1 Kor 14 is:  tongen + uitleg = profetie



Gave van de Geest

Bijzondere gaven

Gave om wonderen te doen

Gave van gezondmaking

Spreken en interpreteren van tongentaal 

De apostelen hadden deze gave. Het liet in die tijd toen de 
Bijbel nog niet compleet was zien wie werkelijk door God 
gezonden was.



Gave van de Geest
Zijn de bijzondere gaven beperkt tot de tijd van de 
apostelen? (cessationisme of streep-theologie)

Er is geen tekst waaruit dit blijkt.

Soms wordt wel gezegd dat  ze waren voor de tijd dat de 
Bijbel nog niet compleet was.

We mogen Gods almacht en vrijmacht niet beperken. God 
kan ze ook vandaag geven.

Het beroep op 1 Kor.13:8-11 lijkt niet terecht.



Gave van de Geest

Zijn de gaven die we in de pinksterbeweging zien,

de geestesgaven waarover we in de Bijbel lezen?

Ik ben geneigd dit vooral negatief te beantwoorden.

De gaven moeten getoetst worden.

Maar hoe?



Gave van de Geest
Tongentaal en profetie moeten getoetst worden:

- Tongentaal mag niet gesproken in de gemeente als er geen 
vertolker is. De gaven zijn voor de opbouw van de gemeente.

- Tongentaal in pinksterbeweging lijkt meer op een psychisch 
verschijnsel.

- Het gesprokene moet getoetst worden aan de Schrift – de 
Geest spreekt nooit het geopenbaarde in de Bijbel tegen.

- Het gesprokene moet tot opbouw van het geloof zijn.



Gave van de Geest

 We moeten nooit vergeten dat we leven in de laatste 
dagen, waarin Gods koninkrijk wel al realiteit is – de 
Geest is de eerstelinggave - maar de volheid daarvan 
nog niet! 

 Deze tijd is nog niet de tijd van de glorie, maar nog de 
tijd van het kruis.





1 Korinthe 13

 Vragen: 

 1. In vers 1-3 worden 6 dingen genoemd, die zonder 
liefde niets zijn. Welke 6 zijn dat? Waarom zijn deze 
dingen zonder liefde niets?

 2. In vers 4-7 worden 15 eigenschappen van de liefde 
genoemd. Kies er 5 uit en probeer een concreet 
voorbeeld te geven van die eigenschap.

 3. Wat betekent dat de liefde alle dingen gelooft, vs.7?

 4.



1 Korinthe 14:1-25

Profetie is meer dan tongentaal omdat je daarmee de 
gemeente dient.
Vs. 1-6 Wie in tongen spreekt, sticht de gemeente niet, maar alleen 
zichzelf (Hij weet echter niet wat hij zegt). Jezelf stichten is echter 
niet het doel van de genadegaven.
Echter: tongen + uitleg = profetie.
Vs. 6-12 In tongen spreken in de gemeente is als muziek spelen 
zonder melodie; of als trompet zonder signaal. Niemand kent de 
betekenis en je bouwt de gemeente niet op.
Vs. 13-19 Wie in tongen spreekt moet bidden om de gave van de 
uitleg, anders kan je verstand niet meedoen en dat is niet Gods 
bedoeling. Een bezoeker in de kerk kan geen amen zeggen op je 
woorden.
Vs. 20-25 Paulus beroept zich op de Bijbel – tongen zijn een teken 
voor de ongelovigen, niet voor de gelovigen. Ongelovigen zullen 
denken dat u dronken of krankzinnig bent als u in tongen spreekt. 
Maar als hij profetie hoort, zal hij zeggen: God is in uw midden.



1 Korinthe 14:26-40
Orde in de samenkomsten (praktisch)

 Geen extase, maar orde; geen verwarring, maar vrede.

 2 of 3 na elkaar in tongen spreken, maar alleen als er 
uitleg is.

 Dan na elkaar profeteren.

 Vrouwen moeten zwijgen in de gemeente
 De wet zegt dat ze onderworpen moeten zijn



1 Korinthe 15

thema van dit hoofdstuk

De opstanding van de gelovigen. De Griekse gelovigen hadden 
hier moeite mee, omdat ze het lichaam als minderwaardig 
beschouwden.

Paulus bewijst dit met de opstanding van Christus. Als Hij is 
opgewekt, zullen ook die in Christus geloven worden opgewekt.



1 Korinthe 15

Zet in 5 kolommen de getuigen van de opstanding van 
Christus naast elkaar. Mattheus, Markus, Lucas, Johannes 
en Paulus. Wat valt je op?

1 Korinthe 15JohannesLucasMarkusMattheus

PetrusMaria 
Magdalena

Maria 
Magdalena

Maria 
Magdalena

Maria 
Magdalena

11 discipelen10 discipelenJohannaMariaMaria

500 broeders11 discipelenMariaSalome11 discipelen

Jacobus7 aan de zee 
van Tiberia

Emmausgangers2 man in het 
veld

PaulusPetrus11 discipelen

11 discipelen



1 Korinthe 15

Noem de 5 gevolgen die Paulus noemt als Christus niet zou 
zijn opgewekt, vs.14-20.

- dan is onze prediking ijdel

- dan is het geloof van de gemeente tevergeefs

- dan zijn de apostelen valse getuigen van God

- dan zijn ze nog in hun zonden

- dan zijn verloren die in Christus ontslapen zijn



1 Korinthe 15

Wat betekent het dat het 
opstandingslichaam een 
geestelijk lichaam zal zijn, vs. 
44? 

Een geestelijk lichaam is niet 
een geest, maar een lichaam 
dat geheel door Gods Geest 
wordt bestuurd en niet door 
enige zonde bezet is.

Onverderfelijkheidverderfelijkheid

Heerlijkheidoneer

Geestelijknatuurlijk

Krachtzwakheid

onsterfelijksterfelijk

hemelsaards



1 Korinthe 15

Vraag 12: Wat betekent dat vlees en bloed het koninkrijk 
Gods niet kunnen beërven, vs. 50? 

‘Vlees en bloed’ zien op de zwakheid en sterfelijkheid van 
ons huidige lichaam. Die zal niet meegaan in Gods rijk. 
Onze lichamen wel.



1 Korinthe 15
Vraag 14: Waarom heet de dood wel de laatste vijand? 
Waarom wordt hij helemaal aan het eind tenietgedaan?

In de geschiedenis van de aarde is de dood het laatste 
gevolg van de zonde, dat wordt weggenomen. Dit gebeurt 
in de opstanding van de doden. Daarin is de macht van de 
dood geheel vernietigd.  Zie vs.26,54.



Stellingen

 Gaven van de Geest zijn er in onze kerk ook, maar vallen niet zo 
op.

 We zien de gaven van de Geest weinig in de kerk omdat ons 
geloof zo klein is (Calvijn).

 De meeste gebedsgenezers bedoelen zichzelf.

 De grootste gave van de Geest is liefde – daar hebben wij geen 
gebrek aan.

 De pinksterkerken doen wat op de pinksterdag gebeurde toen 
ze in vreemde talen spraken.


