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Korinthe
Christen zijn – toen en nu

Schematische inhoud van de eerste  Korinthebrief

1 Korinthe 1 tot 4: Waarschuwing tegen verdeeldheid in de gemeente

1 Korinthe 5 Niet straffen van een broeder die met zijn stiefmoeder leeft

1 Korinthe 6 Rechtszaken voor heidense rechters verboden 

1 Korinthe 7 Wederkomst vraagt een christen niet zijn levenstaat te 
veranderen

1 Korinthe 8 -10 Het eten van aan afgoden geofferd vlees

1 Korinthe 11:1-16 Kleding/positie van de vrouw in de samenkomst

1 Korinthe 11:17-34 Ontheiliging van het Heilig Avondmaal

1 Korinthe 12 tot 14 De gaven van de Heilige Geest

1 Korinthe 15 De opstanding uit de doden op de laatste dag

1 Korinthe 16 De collecte voor de christenen in Jeruzalem – Paulus reisplan



Eenheid hoofdstuk 7-11

 7:1 Aangaande nu de dingen waarvan gij mij geschreven 
hebt:

 7:25 Aangaande nu de maagden ..

 8:1 Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd 
zijn

 11:34 De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal 
gekomen zijn.



Indeling 1 Korinthe 7

Vers 1-7: tot getrouwden: huwelijkse plichten waarnemen

Vers 8,9: tot ongetrouwden: blijf ongetrouwd

Vers 10,11: tot getrouwden: blijf getrouwd

Vers 12-16: tot gelovige in gemengd huwelijk: blijf getrouwd

Vers 17-24: tot slaven en besnedenen: blijf wat je was toen je 
geroepen werd

Vers 25-38: tot maagden: blijf ongetrouwd, maar …

Vers 39,40:tot weduwen: blijf ongetrouwd, maar …

Conclusie: Blijf in de situatie waarin je 
tot Christus geroepen werd.



1 Korinthe 7: 1-9
Achtergrond

 In Korinthe was er een groep overgeestelijke leden:

 Ze meenden al geestelijk te zijn– ze spraken immers in talen, 
de taal van de hemel - en dachten daarom het huwelijk achter 
zich te kunnen laten

 Ze leefden daarom met hun vrouw zonder seksuele 
gemeenschap

 Vanwege hun zwakheid vielen ze daarna wel in overspel met 
hoeren.

Antwoord  van Paulus: 

-Beoefen de huwelijksgemeenschap

-Vermijd hoererij



1 Korinthe 7:10, 11

ECHTSCHEIDING

Paulus herhaalt Gods eigen woorden dat een man niet mag 
scheiden van zijn vrouw.

Indien iemand toch scheidt, moet zij of hij ongetrouwd blijven.

Óf zich weer verzoenen.

Dit is in lijn met Jezus’ woorden dat het huwelijk onverbreekbaar 
is. Paulus noemt niet Jezus’ uitzondering, nl. bij overspel. 
Mattheüs 5:31,32. Noemt zelf wel een andere uitzondering.



1 Korinthe 7:12-16 
Gemengd huwelijk

Er waren christenen die zeiden: als je tot bekering komt en met een 
heiden getrouwd bent, dan zal die heiden de gelovige vrouw onrein 
maken. Daarom moet ze scheiden.

Paulus zegt: nee, de gelovige vrouw zal de ongelovige man en 
kinderen heilig maken.  Daarom mag ze niet scheiden als de 
ongelovige partner met haar getrouwd wil blijven.

Als je bij die man blijft, ben je hem en je kinderen mogelijk tot zegen.

CONCLUSIE: DE CHRISTEN MAG GEEN ECHTSCHEIDING ZOEKEN, 
MAAR MAG BEWILLIGEN ALS DE ONGELOVIGE ECHTSCHEIDING WIL.



Blijft in de situatie waarin je geroepen bent 

- besneden of onbesneden

- Slaaf of vrij

In de Heere ben je allemaal besneden en slaaf én vrij!

- ongetrouwd of getrouwd

Voordelen van ongetrouwd zijn

1 Korinthe 7:17-24 



1 Korinthe 7:25-40

 Paulus komt nog een keer terug op het huwelijk

 Ongehuwde meisjes

 Weduwen





1 Korinthe 8 - 10
Waarom offerden ze vlees aan een afgod?

 De maatschappij was georganiseerd in gilden (havenarbeiders, wolbewerkers,
pottenbakkers, etc.). Om je werk te kunnen doen, moest je lid zijn van een
gilde. Verder zorgden ze voor ondersteuning van armen en de begrafenis.

 Als het gilde vergaderde, offerden ze aan de beschermgod van het gilde en
hielden een feestelijke maaltijd in de tempel van deze god. Zo stelden ze zich
onder de bescherming van de god en genoten van het samenzijn.
Dronkenschap en gewijde prostitutie was regel. Sociale en religieuze factoren
zijn onlosmakelijk verbonden. Je identiteit werd hier bepaald en je maakte er
vriendschappen.

 Er waren maaltijden jaarlijks en/of maandelijks, bij toetreding nieuwe leden,
bij een overwinning, verjaardag van de keizer etc.

 Slagersgilden offerden iets van elke geslachte koe aan hun afgod en
verkochten daarna het vlees op de markt

 Noodzakelijk voor het participeren in het maatschappelijk leven en zelfs het
familieleven. Joden mochten niet deelnemen aan deze maaltijden en werden
beschouwd als mensenhaters.



Relatie met Handelingen 15
Het apostelconvent

 Na de terugkeer van Paulus en Barnabas van hun eerste 
zendingsreis in Antiochië, ontstaat daar een conflict of de 
heidenchristenen de wet van Mozes moeten onderhouden 
en besneden worden, of niet.

 De twee partijen gaan naar Jeruzalem om het 
meningsverschil voor te leggen aan de moedergemeente 
en de apostelen.

 Uitkomst: De heidenchristenen hoeven niet de Mozaïsche 
wetten te houden, maar ter wille van de eenheid, omdat 
overal Joden wonen, wordt hen gevraagd zich te 
onthouden, van offervlees, bloed, het verstikte en hoererij.

 Paulus en Silas wordt gevraagd dit bij al de 
heidenchristelijke gemeenten bekend te maken.

 Hoe is de relatie tussen dit besluit en 1 Korinthe 8 -10?



Levensloop van de apostel Paulus

 1 geboorte

 31 bekering 

 31-33 verblijf in Arabië

 33 eerste verblijf in Jeruzalem

 33-45 verblijf in Syrië en Cilicië

 45 komst te Antiochië

 46-48 eerste zendingsreis (Cyprus en Turkije) 

 48 apostelvergadering in Jeruzalem

 48-52 tweede zendingsreis (bezoek aan Korinthe)

 52 vierde verblijf in Jeruzalem

 52-57 derde zendingsreis - brieven aan de Korinthiërs

 57 vijfde verblijf in Jeruzalem - gevangenneming

 57-59 gevangen te Caesarea

 59-60 reis naar Rome als gevangene

 60-62 gevangen te Rome 

 62-63 vierde zendingsreis ???

 63-64 tweede gevangenschap te Rome 



1 Korinthe 8 – 10: Overzicht

Probleem van eten van offervlees – liefde 
moet ons leiden

1 Kor. 8: 1-6

Offervlees eten afgewezen vanwege gevaar voor 
medegelovigen

1 Kor. 8:7-13

Paulus’ eigen voorbeeld van offers brengen ter 
wille van anderen

1 Kor. 9

Afwijzen van eten van offervlees met het 
voorbeeld van Israël in de woestijn vanwege de 
verleidingen

1 Kor. 10:1-13

Afwijzen van eten van offervlees met het 
voorbeeld van het heilig avondmaal vanwege 
demonische invloeden

1 Kor.10:14-
22

Praktische adviezen voor eten van offervlees in 
heidense omgeving – vlees op de markt gekocht 
en maaltijden bij heidenen

1Kor.10:23-33



Christelijke vrijheid

1. de christen is vrij van de wet; Christus heeft de wet voor 
hem vervuld: “alle dingen zijn mij geoorloofd”.

2. de christen is bevrijd om nu God en zijn naaste te dienen 
en lief te hebben

3. de christen is niet bevrijd om afgoden te dienen en zijn 
zondige hart tegemoet te komen.

Aanstoot geven = een ander tot zonde brengen



Eten van offervlees

Drie situaties:

 1. het eten van offervlees in de tempel tijdens een 
offermaaltijd (hoofdstuk 8 en 10)

 2. het eten van vlees van onbekende herkomst dat in de 
markthal is gekocht (hoofdstuk 10:23-27). Men kon hier ook 
eten of maaltijden bestellen.

 3. het eten van vlees in de huizen van ongelovigen (hoofdstuk 
10:28-31)



Wat heeft in de brief uit Korinthe 
gestaan?

 Ik ga er niet vanuit dat ruzie tussen sterken en zwakken de 
achtergrond was. (Waarbij Paulus dan de zijde van de sterken 
kiest en toch volhoudt dat ze om de zwakken geen offervlees 
moeten eten).

 Ik ga ervanuit dat Paulus het decreet van het Apostelconvent 
heeft overgebracht en het eten van offervlees verboden heeft 
(zoals de joden deden) en dat de Korinthiërs in deze brief 
volhouden dat het eten van offervlees geoorloofd moet zijn.



1 Korinthe 8 - 10

De Korinthiërs vonden dat je wel dit vlees kon eten; wij weten toch 
dat een afgod niets is –een christen heeft toch kennis; en een 
christen is immers vrij – alle dingen zijn mij geoorloofd? (ze 
misbruiken woorden van Paulus uit hun verband). Hun vraag is: 
waarom kunnen we geen offervlees eten?

De echte reden is waarschijnlijk de sociale druk in de maatschappij. 
Ze hoefden toch niet uit de wereld te gaan? Konden ze niet ook 
succesvol zijn in de wereld?

Mogelijk heeft ook de tweedeling rijk – arm ermee te maken, want 
alleen rijken konden met enige regelmaat vlees eten; de armen 
moesten zich beperken tot meel en vis. De rijken zouden ook in hun 
maatschappelijke activiteiten het zwaarst getroffen worden.

Zwakken, die andere gelovigen zien eten in een afgodstempel, 
zouden misschien hierdoor verleid kunnen worden tot afgoderij. Aan 
demonen geofferd vlees eten betekent je onder bescherming van die 
afgod stellen. 



1 Korinthe 8 - 10

 Paulus noemt wel zwakken, met een zwak geweten, die 
andere gelovigen zien eten in een afgodstempel, en 
hierdoor misschien verleid worden tot afgoderij. Aan 
demonen geofferd vlees eten betekent je onder 
bescherming van die afgod stellen. Sterken noemt hij 
niet.

 Er lijken echter niet twee partijen geweest te zijn in 
Korinthe zoals in Rome. In Rome wordt offervlees ook 
niet genoemd.

 Paulus probeert eerder de hoogmoed van de Korinthiërs
te ontmaskeren, die denken dat ze door het vuur 
kunnen gaan zonder zich te branden. 



1 Korinthe 8 -10

 Het antwoord van Paulus begint slechts in hoofdstuk 8, 
maar komt pas tot voltooiing in hoofdstuk 10.

 Rekening houden met zwakken, is het begin van zijn 
argument, maar hij eindigt met sterke argumenten, dat 
offervlees eten haaks staat op het geloof in de ene God, 
haaks op de heiligheid van Gods volk.



Paulus’ eerste antwoord:

 Als je offervlees eet, dan verleid je zwakke gelovigen om 
hetzelfde te doen en op afgoden te vertrouwen. Dan gaan 
verloren voor wie Christus gestorven is.

 Je zondigt tegen Christus als je geen rekening houdt met het 
zwakke geweten van je broeders.

 Beter jezelf te verloochenen, dan een ander een aanstoot voor 
te werpen dat hen ten val zal brengen

 Liefde tot de naaste is belangrijker dan je vrijheid 
gebruiken



1 Korinthe 9: Paulus’ voorbeeld

In hoofdstuk 9 neemt Paulus zijn eigen leven als voorbeeld van 
zelfverloochening.

Wat Paulus opgeeft:

 zijn recht als apostel om door de gemeente onderhouden te worden. Vs. 3-
18. Om geen verhindering aan het evangelie te geven.

 zijn recht om een vrouw mee te laten reizen die door de gemeente 
onderhouden zou moeten worden. Vs. 5

 hij is de joden een jood en de heidenen een heiden om ze allen te winnen 
voor het evangelie. Allen ben ik alles geworden. Ook de zwakken een 
zwakke. vs. 19-23

 hij is als een atleet, die zich bedwingt, genot ontzegt en traint, om de prijs te 
behalen. Vs. 24-27

Slotvers van dit deel: weest mijn navolgers!

Verloochen jezelf (je vermeende recht om offervlees te eten) voor de 
zwakke christenen!



1 Korinthe 10: 1-13
Voorbeeld van Israël in de woestijn

 Na zijn eigen voorbeeld, geeft Paulus een voorbeeld vanuit de 
Schrift. Israël was vanuit Egypte op reis naar Kanaän. Zo is de 
gemeente ook pelgrim op aarde op reis naar het hemelse 
Kanaän. 

 Israël was door de zee gegaan (doop), heeft het manna gegeten 
(avondmaal), van het water uit de rots gedronken (Christus), 
maar het merendeel verging in de woestijn – door afgoderij, 
feestmalen, hoererij. (gouden kalf, etc.)

 Dit zijn waarschuwingen voor ons, opdat we niet door 
deelnemen aan de maaltijden, in hoererij, dronkenschap en 
afgoderij vergaan. Vs. 12.

 Niet meedoen met de wereld kan vervolging brengen, maar God 
zal kracht geven en met de verzoeking ook de uitkomst geven. 
Vs. 13. Dus GEEN offervlees eten.



1 Korinthe 10 : 14 - 22
Voorbeeld van het avondmaal

 Misschien is dit de hoofdreden van Paulus: vliedt van de 
afgodendienst!  Offervlees eten is afgodendienst. God 
dienen is exclusief. Je kunt niet God dienen en de 
Mammon.

 Bij het avondmaal hebben we gemeenschap – worden 
we één met het lichaam en bloed van Christus. Zo 
hebben wie afgodenoffer eten gemeenschap met de 
demonen! 

 Hoe kun je de beker van Christus drinken en tegelijk de 
beker van de demonen? Dat is het tergen van de Heere.



1 Korinthe 10:23 – 33
Praktische raad in twee gevallen

De gemeente kan niet helemaal uit de wereld gaan. De 
christenen kunnen vlees eten zolang ze niet weten of het 
offervlees is of niet. De aarde is van de Heere en haar 
volheid.

 Eet wat in de markthal wordt verkocht, offervlees of 
geen offervlees, zonder naar de herkomst te vragen. Eet 
het en dank ervoor ter ere Gods!

 Eet wat u bij een maaltijd bij een ongelovige wordt 
voorgezet, zonder naar de herkomst te vragen.

 Maar Eet nooit in een afgodstempel!

Maar als een andere christen u waarschuwt – het is 
offervlees – eet het dan niet!



Verschillende cases

1. vlees eten wat op de markt gekocht is, zonder vragen 
(mag)

2. vlees eten bij een ongelovige, zonder te vragen (mag)

2. vlees eten en gewaarschuwd zijn dat het geofferd is (niet 
doen)

3. vlees eten in een tempel ter ere van een afgod. (niet 
doen – is gemeenschap met demonen)

4. offervlees eten en denken dat het avondmaal je 
beschermt (niet doen – avondmaal maakt niet immuun 
tegen demonen)





1Korinthe 11:2-16
Man en vrouw in de gemeente

Het gedeelte heeft een concentrische structuur

Vs.2,3 de inzettingen behouden

Vs.4-7a schaamte in omgang man-vrouw

Vs.7b-9 scheppingsorde

Vs.10 centrum

Vs.11-12 scheppingsorde

Vs.13-15 schaamte enonderscheid man-vrouw

Vs.16 inzettingen houden



Hoofdbedekking van Griekse 
vrouwen



1 Korinthe 11 vers 2 tot 16
Culturele achtergrond

De heersende cultuur was ongeveer zoals wij de moslim cultuur 
kennen. Binnenshuis dragen de vrouwen niets over het hoofd. Maar 
buiten horen vrouwen het hoofd te bedekken. Ze behoren hun 
echtgenoot toe en mogen geen ongewenste aandacht trekken. Het 
was een schaamtecultuur en vrouwen brachten schaamte aan hun 
familie als ze zich niet passend gedroegen. Vroeger sloeg men een 
grote lap om de tunica, die ook gemakkelijk over het hoofd 
getrokken kon worden.

Wat was het probleem?

Er waren vrouwen die baden en profeteerden in de samenkomst, 
ze vielen op, maar ze bedekten hun hoofd niet. Het motief wordt 
niet genoemd. Kan het slordigheid zijn? Of denken ze dat 
aangezien man en vrouw gelijk zijn in Gods oog, ze ook de sociale 
codes tussen man en vrouw kunnen nalaten? Ze gedragen zich in 
de samenkomst alsof ze in het gezin zijn; maar horen zich ook en 
juist daar te dekken waar andere mannen bij zijn.



1Korinthe 11:2-16
Man en vrouw in de gemeente

Wat is Paulus’ oplossing op het probleem van deze 
vrouwen?

Vrouwen moeten hun hoofd dekken (met hun 
manteldoek)

- Want de man is het hoofd van de vrouw vs.3

- Want de vrouw is uit de man genomen 
(scheppingsorde) vs.8,9

- Want de engelen kijken naar ons, vs.10



1 Korinthe 11:2-16
Man en vrouw in de gemeente

Scheppingsorde - orde in de Heere

In de schepping was de man 

eerst en dat blijft gelden

Maar in de Heere zijn 

man en vrouw gelijk, vs.11,12



1 Korinthe 11:2-16
Man en vrouw in de gemeente

Wat betekent Paulus’ beroep op de engelen?

Vrouwen moeten macht over hun hoofd hebben om der 
engelen wil.

Vrouwen moeten hun geestelijke autoriteit gebruiken om 
vrijwillig hun scheppingsplaats in te nemen en dat door hun 
hoofddeksel te laten zien.

De engelen kijken nieuwsgierig hoe Gods kinderen de Heere 
dienen, speciaal tijdens de eredienst.



Man en vrouw in de gemeente

Het beroep op de cultuur

Paulus beroept zich naast de 

scheppingsorde en de engelen 

ook op de natuur/cultuur

- Hij beroept zich op de mening van de lezer, vs.13

- De natuur/cultuur, vs.14

- De christelijke gewoonte, vs.15



Man en vrouw in de gemeente

Misverstanden:

-Paulus bedoelt niet dat de man meer is dan de vrouw; vs. 11,12 maar 
wel dat de vrouw de sociale normen moet eerbiedigen. Dat blijkt ook 
uit het feit dat vrouwen in de gemeente mochten bidden en profeteren.

-Paulus bedoelt niet dat lang haar een vervanging van de 
hoofdbedekking kan zijn; in vs, 14,15 zegt hij juist dat net zoals een 
vrouw lang haar draagt en het haar eer is, dat ze zo ook haar hoofd 
moet dekken om haar man te eren.

-Paulus bedoelt niet dat vrouwen met mooie hoeden moeten opvallen, 
maar juist dat ze door het hoofd te dekken ongewenste aandacht 
moeten voorkomen.

-het overdekken van het hoofd was geen zaak van eerbied voor God, 
maar van respect voor de echtgenoot en zedigheid zoals dat in de 
Griekse cultuur gewoon was.





1 Korinthe 11:17-34

Verdeeldheid en misstanden rond het Heilig Avondmaal



1 Korinthe 11:17-34

In Korinthe hield met zogenaamde liefdemaaltijden, waarbij de 
gemeente met elkaar samen at. De rijken brachten extra eten en 
drinken mee, zodat er voor iedereen genoeg te eten was. 

Aan het eind van deze liefde (agape) maaltijd werd het avondmaal 
gevierd. Zo had Jezus het Avondmaal ingesteld tijdens de 
paasmaaltijd.

Agape = liefde



Instelling in synoptische evangeliën en Paulus
1 Korinthe 11:23-26Lukas 22:18-20Markus 14:22-25Mattheus 26:26-29
23  .. de Heere Jezus in de 
nacht waarin Hij werd 
verraden,  brood nam, 
24  en nadat Hij gedankt 
had, brak Hij het en zei: 
Neem, eet, dit is Mijn 
lichaam, dat voor u 
gebroken wordt. Doe dat 
tot Mijn gedachtenis.
25  Evenzo nam Hij ook de 
drinkbeker, na het 
gebruiken van de maaltijd, 
en zei: Deze drinkbeker is 
het nieuwe testament  in 
Mijn bloed. Doe dat, zo 
dikwijls als u die drinkt, tot 
Mijn gedachtenis.
26  Want zo dikwijls als u 
dit brood eet en deze 
drinkbeker drinkt, 
verkondig de dood van de 
Heere,  totdat Hij komt.  

18  Want Ik zeg u dat 
Ik niet drinken zal van 
de vrucht van de 
wijnstok, totdat het 
Koninkrijk van God 
gekomen is. 19   En Hij 
nam brood en nadat 
Hij gedankt had, brak 
Hij het en gaf het aan 
hen met de woorden: 
Dit is Mijn lichaam, dat 
voor u gegeven wordt.
Doe dat tot Mijn 
gedachtenis. 20  
Evenzo nam Hij ook de 
drinkbeker na het 
gebruiken van de 
maaltijd en zei: Deze 
drinkbeker is het 
nieuwe testament  in 
Mijn bloed, dat voor u 
vergoten wordt.  

22   En terwijl zij aten, 
nam Jezus brood en toen 
Hij het gezegend had, 
brak Hij het en gaf het 
hun en zei: Neem, eet, 
dit is Mijn lichaam.
23  En Hij nam de 
drinkbeker en nadat Hij 
gedankt had, gaf Hij hun 
die en zij dronken er 
allen uit. 24  En Hij zei 
tegen hen: Dit is Mijn 
bloed, het bloed van het 
nieuwe testament,  dat 
voor velen vergoten 
wordt. 25  Voorwaar, Ik 
zeg u dat Ik niet meer zal 
drinken van de vrucht 
van de wijnstok tot op de 
dag wanneer Ik die 
nieuw zal drinken in het 
Koninkrijk van God. 

26   En terwijl zij aten, nam 
Jezus het brood en toen 
Hij het gezegend had, brak 
Hij het en gaf het aan de 
discipelen en Hij zei: 
Neem, eet, dit is Mijn 
lichaam. 27  Hij nam ook 
de drinkbeker en nadat Hij 
gedankt had, gaf Hij hun 
die, en zei: Drink allen 
daaruit, 28  want dit is 
Mijn bloed,  het bloed van 
het nieuwe verbond,  dat 
voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden.
29  Ik zeg u dat Ik van nu 
aan van de vrucht van de 
wijnstok niet zal drinken 
tot op de dag wanneer Ik 
die met u nieuw zal 
drinken in het Koninkrijk 
van Mijn Vader. 

De instelling van het Avondmaal in de drie evangeliën



1 Korinthe 11:17-34

Wat is onwaardig eten en drinken en het lichaam niet 
onderscheiden?

Het lichaam is wat gegeten wordt in het avondmaal: 
het offer van Christus om Zijn kerk te verlossen. 

Het lichaam van Christus is ook de kerk. 

Het lichaam niet onderscheiden is dan de broeders en 
zusters niet met respect behandelen als leden van 
Christus’ duur gekochte lichaam.



1 Korinthe 11

Komt de liefde voor elkaar genoeg naar voren bij 
onze manier van avondmaal vieren?

Hoe kunnen we vandaag de liefde tussen de arme en 
rijke gemeenteleden tot uitdrukking brengen?

Lopen er vandaag andere scheidingslijnen door de 
kerk? Bijv. tussen allochtone en autochtone leden 
van de kerk?



Vragen over 1 Korinthe 11:17-34
Besteed niet meer dan 5 minuten per vraag

1. Waaruit blijkt dat Paulus schrijft over liefdemaaltijden die ‘s avonds plaatsvonden?

2. Welke misstanden waren er volgens vers 21 en 22?

3. Welke toevoeging aan de instellingswoorden van Jezus lezen we in vers 26 die niet 
in de evangeliën voorkomen.

4. Waarop slaat het onwaardig eten uit vers 27 in het tekstverband van vers 20-22?

5. Welke twee betekenissen heeft de uitdrukking ‘het lichaam des Heeren’?

6. Wat is het gevolg van onwaardig eten en drinken? Vers 29

7. Leg vers 30 uit in de context van Korinthe. Hoe kunnen wij een oordeel over de 
gemeente brengen?

8. Waarin ligt de oplossing voor de gemeente van Korinthe volgens vers 33 en 34?

9. Wat zal Paulus bedoeld hebben met de oproep om zich te beproeven, vers 28?

10. Hoe komt het dat wij Paulus’ advies om niet te trouwen graag terzijde laten liggen?

11. Wat zijn vandaag de onderwerpen m.b.t. onze betrokkenheid met de wereld –
vergelijkbaar met het eten van offervlees in de oudheid?



1 Korinthe 11

Wat is de ware zelfbeproeving?

- Onderzoeken of ik mezelf afkeur vanwege mijn zonde en 
wat die teweegbrengt

- Onderzoeken of ik Gods vaste belofte van vergeving om 
Christus’ wil geloof 

- Onderzoeken of ik met mijn hele leven God wil danken en 
mijn naaste wil liefhebben

Deze 3 dingen zijn de inhoud van het geestelijke leven, wat in 
het avondmaal gevoed wordt.



1 Korinthe 11:17-34

Wat is onwaardig eten en drinken en zich een oordeel 
eten en drinken?

Het betekent hier op een onwaardige en liefdeloze 
manier zich gedragen tijdens het eten en drinken en 
zich zo een straf van God op de hals halen.



1 Korinthe 11:17-34

Gods straf

Welk oordeel kwam over de gemeente van Korinthe?

Sommigen waren ziek en anderen waren ontslapen –
overleden, zie vers 30

God straft Zijn gemeente dus ernstig, als ze liefdeloos met 
elkaar omgaan!



1 Korinthe:17-34

Wat kan volgens dit gedeelte de oorzaak van onze 
ziekte, of van sterfgevallen zijn?

Ooit gehoord dat God een gemeente straft omdat ze 
liefdeloos met elkaar, dus met Gods kinderen 
omgaan?



1 Korinthe 11:17-34

Wat is de grote les van dit gedeelte?

Rekening met elkaar houden! 

Op elkaar wachten bij de liefdemaaltijden, elkaar liefhebben, 
speciaal bij de viering van het heilig avondmaal, waar ze 
denken aan de zelfopofferende liefde van Christus voor Zijn 
kinderen.


