
 LISSE

 LEERGANG BRIEVEN VAN PAULUS

 1 KORINTHE 1 - 6

 31 JANUARI 2024



Centrum voor Godsdienstonderwijs
CGO

ThemaBijbelstudieTe behandelen 
gedeelte

datum

RechtvaardigingRomeinen 3:21‐31Romeinen 1‐827‐9‐23

Israëls toekomstRomeinen 11:11‐24Romeinen 9‐118‐11‐23

EenheidRomeinen 14:13‐23Romeinen 12‐1520‐12‐23

Verdeeldheid en 
tucht

1 Kor.51Kor.1‐631‐1‐24

Huwelijk en Chr. 
vrijheid

1 Kor.81Kor.7‐1114‐2‐24

Geestesgaven1Kor.12:12‐311Kor.12‐1520‐3‐24



Brief van Paulus
aan de gemeente 
van Korinthe

 Paulus heeft tijdens zijn tweede zendingsreis de stad 
Korinthe voor de eerste keer bezocht.



@ Levensloop

Geboren: Ongeveer begin van onze jaartelling in Tarsus in Cilicië, 
gelegen in Klein-Azië

Eerste zendingsreis



Korinthe

Tweede zendingsreis

Paulus’ tweede zendingsreis



Levensloop van de apostel Paulus
 1 geboorte
 31 bekering 
 31-33 verblijf in Arabië
 33 eerste verblijf in Jeruzalem
 33-45 verblijf in Syrië en Cilicië
 45 komst te Antiochië
 46-48 eerste zendingsreis (Cyprus en Turkije) 
 48 apostelvergadering in Jeruzalem
 48-52 tweede zendingsreis (bezoek aan Korinthe)
 52 vierde verblijf in Jeruzalem
 52-57 derde zendingsreis - brieven aan de Korinthiërs
 57 vijfde verblijf in Jeruzalem - gevangenneming
 57-59 gevangen te Caesarea
 59-60 reis naar Rome als gevangene
 60-62 gevangen te Rome 
 62-63 vierde zendingsreis ???
 63-64 tweede gevangenschap te Rome 





Korinthe
Christen zijn – toen en nu



De stad Korinthe

 Belangrijke doorvoerhaven van oost naar west

 Sleutelpositie tussen noord en zuid Griekenland

 Half op heuvel (burcht – 600 m hoog) en half op de vlakte

 Met theater, forum, 12 tempels (Apollo, Asclepius, etc.)

 Havenstad – smeltkroes van culturen – veel joden

 250.000 vrijen en 400.000 slaven

 Veel sterfte door onhygiënische omstandigheden

 Korinthische meisje = hoer; Bij tempel voor Afrodite 1000 
priesteressen

 146 vChr door Romeinen verwoest maar in 46 voor Chr door Julius 
Caesar weer opgebouwd, Romeinse stadhouder woonde hier.



Korinthe

Afrodite, godin van de liefde

Vereerders van de 'godin van de liefde' 
maakten gratis gebruik van de 1.000 
hiërodulen, gewijde prostituees. Korinthe was 
wereldcentrum dat  bloeide door handel, 
amusement, verdorvenheid en corruptie.



Korinthe

Belangrijke personen in Korinthe

 Medearbeiders: Silas en Timotheüs

 Gallio – de Romeinse stadhouder (broer van Seneca)

 Sosthenes – één van de schrijvers van 1 Korinthe –
misschien de overste van de synagoge die bij Gallio een 
pak slaag krijgt..

 Apollos – jood uit Alexandrië, die na Paulus’ vertrek het 
evangelie verkondigt in Korinthe

 Erastus – rijke rentmeester van de stad die christen is 
geworden.



Korinthe

Brief 1: Brief over omgang met hoereerders, 1 Kor.5:9
Omdat we deze brief niet meer hebben weten we er niet alles meer van, 
maar er stond wel in dat Paulus zijn gemeente heeft gewaarschuwd tegen 
de omgang met hoereerders, waarschijnlijk is de brief in Efeze geschreven.

Brief 2: De tweede brief is de 1 Korinthe brief.

Brief 3: De zogenaamde Tranenbrief, zie 2 Kor.2:4.
Er was een man die als vijand van Paulus optrad daarom stuurt Paulus deze 
brief in tranen. Als de gemeente deze man nog niet aanpakt, stuurt hij 
Titus naar Korinthe. Paulus reist Titus bezorgd tegemoet en ze ontmoeten 
elkaar in Macedonië. Paulus hoort dat veel in orde was gekomen. 
Brief 4:  Dit is de 2 Korinthe brief.
Deze brief begint met vreugde dat alles weer goed is gekomen en alles is 
vergeten en vergeven. Hij schrijft ook nog over wat andere gewone dingen 
en ook nog een fel stukje tegen dwaalleraars. 



Korinthe
Aanleiding

1. Een bezoek van familie Chloë. 
Paulus hoort via hen over de verdeeldheid in de gemeente; er zijn er 
die zijn gezag als apostel bestrijden. 1Kor. 1 tot 6 - gaat in op deze 
berichten. 
2. Paulus ontvangt een brief van de gemeente van Korinthe 
met vragen. 
We lezen dit in: 1 Korinthe 7: 1: “Aangaande nu de dingen waarvan 
gij mij geschreven hebt: Paulus beantwoordt deze brief in hoofdstuk 7 
tot 11.
3. Allerlei berichten over de gemeente via de bezorgers van de 
brief. 
We lezen dit in 1 Korinthe 16: 17: “En ik verblijd mij over de 
aankomst van Stefanus en Fortunatus en Achaikus, want deze hebben 
vervuld hetgeen mij aan u ontbrak” Blijkbaar hebben deze drie 
mannen naast de brief ook financiële ondersteuning van de gemeente 
gebracht. Hier gaat Paulus in de hoofdstukken 12 tot 16 op in.



Korinthe
Christen zijn – toen en nu

Schematische inhoud van de eerste  Korinthebrief

1 Korinthe 1 tot 4: Waarschuwing tegen verdeeldheid in de gemeente

1 Korinthe 5 Niet straffen van een broeder die met zijn stiefmoeder leeft

1 Korinthe 6 Rechtszaken voor heidense rechters verboden 

1 Korinthe 7 Het huwelijk is Gods instelling

1 Korinthe 8 -10 Het eten van aan afgoden geofferd vlees

1 Korinthe 11:1-16 De plaats van de vrouw in de samenkomst

1 Korinthe 11:17-34 De ontheiliging van het Heilig Avondmaal

1 Korinthe 12 tot 14 De gaven van de Heilige Geest

1 Korinthe 15 De opstanding uit de doden op de laatste dag

1 Korinthe 16 De collecte voor de christenen in Jeruzalem – Paulus reisplan



1 Korinthe 1:1-3

 Afzender, adres, groet, gebed

 Adres: de gemeente Gods die te Korinthe is
 De geheiligden in Christus Jezus

 De geroepen heiligen

Met allen die de Naam van onze Heere Jezus Christus 
aanroepen in alle plaats

Gemeentebeschouwing!

 Groet: genade (Charis – latijnse groet) en vrede 
(sjaloom – joodse groet)



1 Korinthe 1:4-9
 GEBED

 Eigenlijk één dankzegging

 Ze zijn rijk in Christus (vs. 5) (gaven van spraak en 
kennis)

 Vanwege de vele gaven (vs. 7)

 Vanwege Gods bewaring tot de komst van Christus

 Hoofdreden: ze zijn in Christus – in gemeenschap met 
Christus – die komt om te oordelen – daarom moeten ze 
leren te leven zoals ze op de laatste dag zullen wensen 
geleefd te hebben.



1 Korinthe 1:10-16
Onderwerp verdeeldheid

 Er zijn ruzies en verdeeldheid

 Ik ben van Paulus, Ik van Apollos, Ik van Cefas, Ik van 
Christus

 Ik doopte in Christus’ Naam – huisgezin

 -denk hetzelfde! Voel hetzelfde! Vs. 10

 Er lijkt verdeeldheid te zijn over wat ware wijsheid is 
(rest hfdst 1 en 2) en over wie hun leider is (hfdst 3)



Eenheid

Eenheid is in alle grote brieven een belangrijk thema

 In Romeinen was de eenheid van joden- en heidenchristenen een 
hoofdthema

 In Korinthe is er verdeeldheid 
1.rond de acceptatie van de apostel Paulus, 
2.verdeeldheid over de vraag of geofferd vlees gegeten mag 
worden, 
3.ook verdeeldheid tussen een groep mensen die zich geestelijk 
vonden, het huwelijk achter zich wilden laten, in tongen spraken, 
en de lichamelijke opstanding loochenden en neerkeken op de 
andere mensen die niet in tongen konden spreken, 
4.verdeeldheid tussen armen en rijken vanwege hun gedrag bij 
het Heilig Avondmaal.



Eenheid
Efeze 4:2-6

Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende 
elkander in liefde;

3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des 
vredes.

4 Een lichaam is het, en een Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot een hoop 
uwer roeping;

5 Een Heere, een geloof, een doop,

6 Een God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.

Filip.2:2-5

Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde 
hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.

3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de 
een den ander uitnemender dan zichzelven.

4 Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der 
anderen is.

5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was



1 Korinthe 1:17-31

thema wijsheid en uitverkiezing

 De Joden keken op de christenen neer met minachting – het 
waren verachtelijke ketters die een gekruiste en vervloekte 
Messias volgden en de wet van Mozes minachtten.

 De Grieken keken met verachting op de christenen neer – je 
reinste dwaasheid om in een gekruiste god te geloven? In zulke 
nieuwe leringen kan toch geen wijsheid zitten?

 Paulus zegt: wat zij ook zeggen: God heeft jullie uitgekozen als 
Zijn speciaal eigendom. Jullie zijn de echt wijzen en rijken. Het 
kruis zal blijken de overwinning te behalen over de dood.

 Verkiezing staat vooral tegenover je ergens op beroemen – het 
onderstreept dat de zaligheid genade van begin tot eind is.



1 Korinthe 2: 1-5

De Dwaasheid van de prediking is Gods wijsheid

 Het middel tot de zaligheid is zwak: het kruis
 De behouden mensen zijn zwak: niet edel, dwaas, arm
 De preek is zwak, niet met retoriek
 De apostel is zwak, met vrees en beven

Toch bewust gekozen: Jezus Christus en Die gekruisigd
Door alle zwakheid werkt God krachtig
Ze moeten niet op menselijke wijsheid maar op God 
vertrouwen.



1 Korinthe 2: 6-16
Gods wijsheid wordt geopenbaard door de Geest

 Tot nu toe verzette Paulus zich tegen de Griekse verheerlijking van 
de wijsheid.

 Tegelijk handelt God naar Zijn eigen wijsheid en is Christus ons tot 
wijsheid geworden. Niet filosofische wijsheid, maar heilswijsheid.

 In de ‘dwaze’ prediking van het evangelie, openbaart God Zijn 
wijsheid. Alleen wie de Geest heeft, kan deze wijsheid herkennen.

 Gods evangeliewijsheid was verborgen, een mysterie, dat God 
openbaart aan de gelovigen door Zijn Geest. Maar natuurlijke 
mensen hebben de Geest niet en zien Gods wijsheid niet.

 ‘Onder de volmaakten’ (6) zij die in Christus zijn en de Geest 
ontvangen hebben.



1 Korinthe 3:1 - 4

Verdeeldheid en de Geest

 De gelovigen hebben de Geest ontvangen – zijn 
geestelijk – maar ze gedragen zich nog als vleselijk –
alsof ze de Geest niet ontvangen hebben, als geestelijke 
baby’s. Want als je je verdeelt – ik ben van Paulus en ik 
van Apollos – dan ben je net zo ongeestelijk als alle 
andere mensen.

 De Geest maakt één in Christus – wie verdeeldheid zaait 
laat zien de Geest van God niet te hebben.



1 Korinthe 4

De Korinthiërs en hun apostel – Paulus verdedigt zijn gezag

 De Korinthiërs zijn niet zomaar vóór Petrus of Apollos, maar 
zijn boven alles tegen Paulus. 

 Paulus is Góds knecht; Christus is zijn opdrachtgever, die 
hem zal oordelen. Gods oordeel is komend.

 Paulus verwijt de gemeente hoogmoed. Sarcastisch vergelijkt 
hij zijn eigen schaamte met hun hoge positie, maar zijn 
schaamte past bij de gekruiste Christus.

 Hij blijft de geestelijke vader van de gemeente die door zijn 
prediking is ontstaan. Eerst stuurt hij de brief met Timoteus; 
Als hij komt, komt hij met gezag! (met de roede).



1 Korinthe 5

a. Paulus verwijt de gemeente laksheid t.o.v. een zondaar en oordeelt dat 
hij uit de gemeente gestoten moet worden, vers 1 - 5

Op seksuele omgang met een stiefmoeder stond volgens Lev.18:8 de doodstraf. En 
de gemeente is wel trots op haar geestelijkheid, maar heeft niets aan de zonde 
gedaan! Paulus is wel afwezig, maar in de geest voltrekt hij al wat gebeuren moet: 
samen met de gemeente wordt de zondaar buiten de gemeente gestoten, waar 
satan heerst, opdat hij uiteindelijk behouden zal worden.

b. Paulus dringt aan op tucht m.b.v. een vergelijking met het pascha, vers 
6 - 8

De roem van de gemeente, 4:8,10, deugt niet. Zoals voor het pascha alle oude 
zuurdeeg uit de huizen verwijderd moet worden, zo moet de gemeente alle 
zuurdeeg van de zonde verwijderen uit haar midden, want het Paaslam Christus is 
voor de gemeente geslacht, het paasfeest is dus aangebroken!

c. Paulus zet een misverstand over zijn vorige brief over ontucht recht, 
vers 9 - 13

In zijn vorige brief had Paulus geschreven geen omgang te hebben met 
hoereerders; hij bedoelde daarmee de christenen, die in hoererij leven, niet de 
buitenstaanders.



1. A.Welke zonde kwam voor in de gemeente van Korinthe? 

 B.Wat verzwaart de ernst van de zonde? Waarom?

 C.Welk verwijt maakt Paulus de gemeente in vers 2

 D. Wat zegt het OT hierover? Dt.33:30; 27:20; Lev. 18:8.

2. Weet je andere voorbeelden van bloedschande in de Bijbel? Hoe moet de 
gemeente vandaag met incest omgaan? Moet vergeven worden?

3. Wat heeft Paulus – in de geest – precies gedaan met deze zondaar? (vers 3-5)

4. Welke regels heeft de Heere Jezus gegeven m.b.t. zonden van broeders in 
Mat.18:15-19? 

5. Zegt Mattheüs 7:1 niet: Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worde! Moeten 
we dan wel gemeenteleden zo veroordelen? 

6. Het Pascha bevatte twee elementen: Aan het begin van het jaar een week 
ongezuurd brood eten en daarna de nieuwe oogst van het koren gaan eten. En ten 
tweede het staande eten van het paaslam waarvan het bloed aan de posten was 
gesmeerd. Hoe wordt Christus met het Pascha vergeleken in vers 7?

7. Waar vergelijkt Paulus het zuurdesem mee, vers 6 – 8; zie ook Gal. 5:9?

8. Moeten we letterlijk nemen dat we niet horen te eten met een ‘christen’ die in 
openbare zonde leeft om de gemeente heilig te houden?

9. Wat zijn de doelen van de tucht? Waar wordt in de Heidelbergse Catechismus 
over de tucht gesproken? Welke drie trappen kent de censuur in onze kerken?

10. Hoe komt het dat openbare schuldbelijdenis in onze kerken bijna niet meer 
voorkomt?



1 Korinthe 6

Vers 1 – 8: Geen rechtzaken tussen broeders buiten de gemeente!

Om zijn gelijk te krijgen ging de verongelijkte broeder naar de
wereldse rechtbank. Paulus is verontwaardigd. Hoe kunnen
christenen, die immers de wereld oordelen zullen, aan wereldse
rechters vragen hun problemen te berechten? Beseffen ze nog niet
wat het betekent ‘in Christus’ te zijn?

Vers 12-20:Over het bezoeken van hoeren

Paulus spreekt gemeenteleden aan, die hoeren bezoeken en dat
verdedigen met het argument dat ze nu ‘geestelijke mensen’ zijn en
het er niet meer toe doet wat ze met hun lichaam doen.



1 Korinthe 6: Dualisme

 Het Griekse denken wordt gekenmerkt door dualisme 
tussen het lichamelijke en het geestelijke. De geest is 
het hogere deel van de mens, dat verlost moet worden 
van het gevangen zitten in het lichamelijke. 

 Verlossing is niet allereerst verlossing van de zonde, 
maar van het lichaam.

 Wat met het lichaam gebeurt is niet belangrijk; dat zal 
toch vergaan. 

 Paulus: Hoererij is zonde tegen het eigen lichaam; 
verheerlijkt dan God in uw lichaam en geest, welke van 
God zijn!



1 Korinthe 6: 9-11

9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk 
Gods niet zullen beërven?

10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, 
noch overspelers, noch ontuchtigen (malakoi), noch die bij 
mannen liggen (arsenokoitai), noch dieven, noch 
gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers 
zullen het Koninkrijk Gods beërven.

11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, 
maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den 
Naam van den Heere Jezus, en door de Geest onzes Gods;


