
Bijbelstudie over de kernpassage van de Romeinenbrief: Rom.3:21-31  
 
Eén weg van zaligheid voor jood en heiden 
 
Vragen: 
1.    Wat is het thema van de Romeinenbrief? 1:16,17. Wat betekent het woord rechtvaardigheid 

in 1:17? 
2.    Hfdst 1:18-32 laat zien dat de heidenen onder de zonde gevangen zijn en niet rechtvaardig 

voor God zijn. Hfdst 2:1 tot 3:20 laat zien dat de joden die de wet hebben ook niet 
rechtvaardig voor God kunnen zijn. Wat betekent 3:23? 

3.    Hoe en wanneer is de rechtvaardigheid van God openbaar geworden? 3:21 Voor wie is God 
gerechtigheid/rechtvaardigheid volgens 3:22? 

4.    Wat is de boodschap van het evangelie volgens 3:24? 
5.    Hoe heeft volgens vers 25 Christus Jezus verlossing verworven? 
6.    Wat staat er over de zonden, die tevoren geschied zijn, in vers 25. Om welke zonden gaat dat 

precies? 
7.    Ging vers 25 over het verleden, vers 26 gaat over het heden. Van welke onrechtvaardigheid 

zou God beschuldigd kunnen worden, vanwege het evangelie? 
8.    Wie beroemden zich op de wet? Tegen wie zal vers 27 en 28 gericht zijn? Hoe sluit het 

evangelie alle roem uit? Kun je wel zeker zijn van je zaligheid? 
9.    Wie worden in vers 30 bedoeld met besnijdenis en voorhuid? 
10.   Wat zegt Paulus in vers 31 over de wet? Waar beantwoordt Paulus de vraag van vers 31 

verderop in de brief? 
11.   Kun je je eigen leven in verband brengen met dit Bijbelgedeelte? 
 
 


