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Trouw 
tegenover 
ontrouw

• Het leven met de Heere is een strijdend 
leven. De strijd zit van binnen maar komt 
ook van buiten.

• Het dienen van de Heere wordt 
gekenmerkt door trouw: trouw in het 
aanhangen van de ware Bijbelse leer over 
zonde en genade, maar ook in het trouw 
naleven van Gods geboden.

• Alle eeuwen is dat dezelfde strijd, voor ons 
persoonlijk, maar ook in de gemeente.

• Oproep: wees waakzaam in je eigen leven, 
maar houd ook opzicht over de gemeente 
dat er geen ontrouw ontstaat.



Dwalingen 
als zware 
wolven

• In Hand. 20:25-32 spreekt Paulus de oudsten toe 
bij zijn afscheidsrede.

• Hij waarschuwt nadrukkelijk voor dwaalleraren 
die de Kerk veel kwaad kon berokkenen.

• In de Vroege kerk waren die dwaalleraren overal 
bezig: Docetisme, Ariaanse opvattingen, 
Donatisten. Augustinus heeft veel van zijn tijd 
besteed om de ketterijen te bestrijden.

• Het is een taak van de Kerk om de wacht te 
betrekken bij de leer. Dat kunnen aanvallen zijn 
op de Schrift, op de Persoon van Christus, maar 
ook verschuivingen in ethische opvattingen.

• Daar is veel wijsheid, eensgezindheid en geduld, 
gebed en studie voor nodig.



Indeling van 
de twee 
avonden

• 1e avond: Judas 1: 1-16: Judas schrijft over 
het gevaar van dwaalleraars.
• Het gaat daarbij om het herkennen van 

dwaalleraars. Ze zijn er alle eeuwen geweest, 
maar vaak komen ze telkens met andere 
gedachten en ideeën. De gemeente moet 
beschermd worden tegen dwaalleraars. Maar 
ze moeten ook proberen deze mensen terug te 
winnen.

• 2e avond: Judas 1:17-25: Judas schrijft 
over onze plicht daartegen te strijden.
• Het gaat erom te vechten voor de waarheid 

van Gods Woord en waakzaam te zijn en hoe 
we de terugval kunnen voorkomen in ons 
leven.



Judas en 1 
Petrus

• Judas komt in de rij van Algemene Zendbrieven 
achter de brief van Petrus. Er is geen bewijs dat ze 
chronologisch gerangschikt zijn.

• Deze 2e brief van Petrus heeft grote overeenkomst 
met de zendbrief van Judas.

• Luther vond daarom ook dat de brief van Judas 
een nutteloze brief was omdat alles al gezegd 
was door Petrus.

• Met evenveel recht kunnen we zeggen dat 2 
Petrus niet geschreven had moeten worden 
omdat Judas alles al gezegd heeft.

• Misschien putten ze uit bestaande preken waar 
dit onderwerp ‘dwalingen’ besproken was.



Judas, de 
broer van 
Jakobus

• Judas is een beladen naam in onze cultuur. 
Toch is de naam Judas een mooie naam met 
een diepe betekenis. Yehuda is God lover.

• De vier broers geloofden eerst niet in hun 
oudste broer Joshua als de gekomen 
Zaligmaker. Bij de uitstorting van de Heilige 
Geest blijken de broers bij de gemeente te 
behoren.

• De broers van de Heere Jezus waren bekend als 
rondtrekkende evangelisten. Volgens 1 Kor. 9 
waren deze broeders van de Heere Jezus 
rondtrekkende evangelisten geworden.

• Ze lieten zich niet voorstaan op hun 
familiebetrekking met Jezus.  Judas is wel een 
apostel, maar noemt eerst de andere 
apostelen.



Opschrift en 
groet

• Judas noemt zichzelf een ‘doulos’ van Jezus 
Christus. Dat ziet op zijn nederige houding en 
afhankelijkheid van Jezus Christus.

• Hij introduceert zich als een broer van Jakobus. 
Die is blijkbaar genoeg bekend bij de lezers van 
de brief. Deze Jakobus wordt telkens in de 
Handelingen genoemd als de leider van de eerste 
Christengemeenten.

• Hij geeft het adres aan: gelovigen uit de Joden 
(waarschijnlijk waren er geen heidenen bij de 
gemeente, dus ook geen discussies over de wet 
en de besnijdenis.)

• Hij noemt ze ‘geroepenen (zie ook Rom.1), 
geheiligden (zie ook 1 Kor.1)en bewaarden’.  Dat 
zijn de ware gelovigen in de gemeente.



De zegen van 
Judas aan de 
heiligen

• Opdracht:
• Lees in groepen de zegen die Judas 1:3 geeft. 

Geef bij elk woord een synoniem of 
omschrijving zodat je de betekenis goed 
begrijpt.

• Kijk naar de volgorde van de woorden van 
deze zegenbede. Is de volgorde van deze 
woorden zoals ze hier staan nog belangrijk?

• Aan het eind van de eredienst legt de 
predikant de zegen op aan de gemeente. Wat 
is de betekenis ervan? Hoe moeten we deze 
zegen ontvangen? 

• Lees de zegenbede van Openbaring 1: 4-6. 
Welke elementen komen in deze zegen naar 
voren?



Strijden voor 
het geloof

• Groepsopdracht:
• Lees Judas 1:3 in een groep. Het gaat om het 

strijden voor het geloof. Wat zou Judas daar 
mee bedoeld hebben?

• Hoe denk je over de volgende stelling: als je 
iets verandert aan de waarheid van het Woord 
van God, dan kun je het echte geloof 
verliezen.

• Waar zou je aan denken als het gaat over 
dwalingen in deze tijd in de kerken? Noem er 
eens drie. Die gaan we inventariseren.

• Na de pauze gaan we luisteren wat Judas als 
dwalingen ziet.



Judas 
ontmaskert 
de 
dwaalleraars

• Judas gaat aan de gemeenten duidelijk maken 
dat er mensen bij hen zijn ingeslopen die een 
andere leer brengen. Ze leren dat een 
godvruchtige levenswandel  niet nodig is. 

• Hun ontuchtigheid ziet Judas als een 
verloochening van de enige Heerser God en van 
onze Heere Jezus Christus. 

• Deze waarschuwing komt in vele brieven voor. 
Het geloof in God vraagt om een tere 
levenswandel naar Gods geboden.

• Dogmatisch gezegd: rechtvaardiging en heiliging 
horen onlosmakelijk bij elkaar.

• Dat is voor ons allemaal een ernstige 
waarschuwing: Zijt heilig, want Ik ben heilig (1 
Petr.1:16)



Judas geeft 
drie 
voorbeelden 
van 
dwaalleraars

• Hij geeft in vers 4-8 voorbeelden van de dwaalleraars uit het 
OT (dus bekend bij de Joodse leraars).
• Bij de uittocht uit Egypte waren er mensen die wel uitgetrokken 

waren maar toch niet geloofden in God. Ze waren opstandig, op 
vlees belust, ongehoorzaam aan Mozes (en dus aan God). Ze zijn 
allen in de woestijn gestorven.

• Voor de schepping hebben veel engelen God de rug toegekeerd 
en wilden zelf heer en meester zijn. Ze zijn uitgestoten 
(Openbaring 12) en worden nu bewaard met eeuwige banden tot 
het laatste oordeel.

• De steden Sodom en Gomorra hebben hun goddeloosheid tot het 
toppunt gebracht, ze zijn gestraft in het oordeel.

• Hier geeft Judas aan dat er een eeuwige straf in de hel is 
voor degenen die God de rug terugkeren. Steeds meer 
theologen ontkennen het bestaan van de hel. 

• Hoe geven we het spreken over de hel een plaats in de 
vertelling of bij de opening van de vereniging?



De 
dwaalleraren 
spotten met 
alles. 1:8-11

• Judas weet dat mensen die hun eigen goddeloos leven 
vasthouden door niets tegen te houden zijn.

• Hij geeft voorbeelden van zulke spotters:
• Ze spotten met hemelse machten zoals engelen. 

Michaël durfde als aartsengel niet eens de duivel aan 
te pakken, maar zij durven alles.

• Judas vergelijkt zulke mannen met Kaïn die zijn broer 
vermoordde.

• Ze zijn net als Bileam die voor geld alles wilde doen.
• Hij geeft het voorbeeld van Korach die in opstand kwam 

tegen God.

• Dwaalleraars zijn valse profeten. Ze zijn vol van trots, 
hebzucht, macht en ze tarten God en de wil van Hem.



Hoe gedragen 
zulke mensen 
zich in de 
gemeente? 
Judas 1:12 en 
13

• Judas zegt dat deze mensen wel naar de samenkomst 
komen, maar alleen om veel te eten en te drinken tijdens de 
liefdemaaltijden. 

• Ze schamen zich nergens voor en denken alleen aan 
zichzelf.

• Judas geeft voorbeelden uit de natuur om hen te 
karakteriseren:
• Het zijn overdrijvende wolken die geen regen geven.
• Het zijn net vruchtbomen die in de oogst geen vrucht 

geven.
• Het zijn woeste golven met schuimkoppen. Allerlei 

vuiligheid komt er naar boven.
• Het zijn dwalende sterren, ze zullen in de eeuwige 

duisternis terechtkomen.



Dwaalleraars 
zullen door 
God gericht 
worden.

• Judas haalt een profetie van Henoch aan 
dat God over alle mensen recht spreken 
zal.

• De dwaalleraars zullen gestraft worden 
vanwege hun goddeloze werken. Ook 
vanwege de harde woorden die de 
goddeloze zondaars tegen God gesproken 
hebben.

• Hier gaat het niet over gelovigen die 
worstelen met de zonden, maar over 
verharde mensen die wel bij de gemeente 
horen, maar toch vijanden zijn van God en 
van genade en van een godzalig leven.



Welkom in de strijd!
• In deze avond hebben we Judas gevolgd in 

zijn scherpe waarschuwing tegen de 
dwaalleraars.

• Misschien is de brief wel ontmoedigend 
voor menigeen.

• Laat we bedenken dat we nog in het heden 
der genade zijn. Als er grote zonden zijn, 
breek daar definitief mee. Zeker met de 
koningszonden ( Smytegelt).

• Onderzoek de Bijbel over de waarheid van 
God en de leer van de zaligheid. 

• Buig je knieën voor de Heere Jezus en smeek 
om vergeving en verbreking van de macht 
van de zonde. Hij is de Verlosser!
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